DUITSE MAATREGELEN TEGEN DE SPIONAGE

rinnen in den Dienststellen des SS- und Polizeibereiches . . . Sie schreiben die intimsten
Dingen an Freundinnen und Bekannten, wobei die Schreiberin nicht weiss, wer z.B. der
Geliebte der Freundin ist.”}

Het hielp allemaal niet. Tegen de inschakeling in de illegaliteit van
personen als Lages’ Duitse secretaresse die met de Vrij Nederland-grocep
en de Welirmacht-officier uit de staf van het in het westen des lands
gelegen Armee-Korps die met de groep-‘Albrecht’ in contact stond, hielp
geen rondschrijven en geen bevel. Week in, week uit gingen honderden
berichten van militaire aard de lucht in en werden talrijke gedetailleerde
spionagerapporten het bezette gebied uit gesmokkeld.

Dat laatste geschiedde hoofdzakelijk via de Biesbos.

Crossen

De gehele hongerwinter door is naar het bevrijde Zuiden gecrosst, om
te beginnen al dwars over de grote rivieren: over de Rijn tussen Arnhem
en Wageningen, zolang de Geallieerden daar een groot deel van de
Betuwse oever in handen hadden, over de Waal ter hoogte van het Land
van Maas en Waal en aansluitend daarop over de Maas en de Bergse Maas
— wij hebben van al die crossings geen overzicht. Ze waren moeilijk: de
gebieden die toegang gaven tot de rivier welke tegelijk frontlijn was,
waren een verboden zone (wie zich daar zonder geldige papieren bevond,
liep kans om als spion te worden doodgeschoten), er werd door de
Wehrmacht en de Waffen-SS druk gepatrouilleerd en alle boten en bootjes
waren er in beslag genomen. Toch slaagden telkens weer enkelingen of
kleine groepjes er in, hetzij naar het bevrijde Zuiden, hetzij naar het
bezette Noorden over te steken. Onder hen bevonden zich individuele
vluchtelingen maar ook wel geheime agenten of vertegenwoordigers van
illegale groepen — de verscheidenheid zelve van deze crossers leidde er
toe dat na de oorlog geen samenvattend beeld van de bedoelde rivier-
crossings is vastgelegd.

Ten aanzien van de vooral door haar regelmaat veruit belangrijkste
verbinding: die door de Biesbos, ligt de zaak anders. Hier was het één
groep: de groep-‘Albrecht’, welke als voornaamste organisator optrad en
die er zorg voor droeg dat er een hecht verband ontstond tussen de

' Bevel, 8 jan. 1945, van Rauter (HSSuPF, 10 ).
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