ILLEGAAL WERK

omstreeks twaalf illegale werkers die van Sliedrecht en Werkendam uit
(zie kaart I) telkens weer de gevaarlijke taak op zich namen om met kano’s
en andere kleine bootjes in donkere nachten zuidwaarts over te steken
naar de zuidelijke oever van Hollands Diep en Amer en die hetzelfde
traject noordwaarts aflegden.

Waarom de groep-‘Albrecht’ de Biesbos-crossings bevorderde, gaven
wij al weer: midden oktober was de postverbinding naar Geertruiden-
berg, dat toen nog in Duitse handen was, verbroken. ‘Albrecht’ bevond
zich in de Biesbos op bekend terrein: tot begin september 44 was de
zendpost van de groep op een boerderij in dit gebied gevestigd geweest
en bovendien werd de groep, voorzover werkzaam in de zuidelijke
provincies, geleid van het aan de Biesbos grenzende Land van Altena uit.
‘Albrecht’ had in die streken uitnemende helpers van wie enkelen de
Biesbos van jongsaf kenden als hun broekzak. Er stonden in deze doolhof
van kleine waterwegen met riet en rijshout dat in de winter drie tot vier
meter hoog was, hier en daar bomen — goede kenners van het landschap
behoefden in de duisternis slechts het silhouet van zulk een boom te zien
om precies te weten waar zij waren.

Na de vondst van de ‘Albrecht’-enveloppe op de pont Gorinchem—
Werkendam hadden medewerkers van ‘Albrecht’ eerst, om Geertruiden-
berg toch te bereiken, een vaste route opgebouwd van Sliedrecht uit
dwars door de Biesbos naar het plaatsje Nieuwendijk en vandaar via Hank
naar Geertruidenberg. De Biesbos was in die tijd nog niet door de
Wehrmacht bezet maar dat veranderde toen de Geallieerden begin no-
vember de Bergse Maas en het Hollands Diep bereikten: op tal van punten
in de Biesbos werden toen Duitse militaire posten gevestigd. De bood-
schappers die vervolgens de zendingen van ‘Albrecht’ naar bevrijd gebied
gingen brengen, maakten gebruik van het brede water van de Nieuwe
Merwede dat zij van Sliedrecht uit door smalle vaarten bereikten — ‘begin
december (kon)’, aldus het gedenkboek van de groep-‘Albrecht’, ‘gespro-
ken worden van een regelmatige dienst’!, zij het dat er per maand
omstreeks volle maan enkele nachten waren waarop niet kon worden
gecrosst. De leiding van de crossings lag zowel in Sliedrecht als op de
Brabantse wal (in Lage Zwaluwe) in handen van leden van de ‘Albrecht’-
groep. Een moeilijkheid ontstond toen de Wehrmacht medio maart ’45 de
Nieuwe Merwede geheel versperde door er ruim twintig rijnaken tot
zinken te brengen en er een mijnennet in op te hangen. Voor de crossings

' Albrecht meldt zich, p. 103.
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