
'DE MOFFEN MERKEN NIETS'

geschud, men gaat in de boten, en weldra vaart het gezelschap op de Nieuwe
Merwede. Het wordt uitkijken. Aan beide zijden van de rivier zijn Duitse
mitrailleurposten. Het is zaak het midden van de rivier te houden. Koos geeft de
koers aan. De Ottersluis is al gepasseerd. Hoge masten aan weerszijden van de
rivier tekenen zich af. Het is het hoogspanningsnet, dat Dordrecht met Brabant
verbindt. De Kop van 't Land moet dus in de buurt zijn. Ieders waakzaamheid
verscherpt, bijna geen geluid wordt gehoord, het riemengeplas verstomt.' De
ebstroom zal hen voorbij dit gevaarlijke punt brengen. De rivier is hier het smalst.
Aan weerszijden een waakzame Duitse post. Een drietal stormboten ligt gereed
om in te grijpen.

Alles gaat naar wens. De Moffen merken niets. De varenden vermaken zich
inwendig over het gezwets van de schildwachten, dat duidelijk hoorbaar is. De
mitrailleurs blijven vandaag zwijgen. De riemen trekken weer, in kalm tempo
bewegen de peddels der kano's zich. Ook de post aan de Spieringsluis houdt zich
rustig. Er wordt iets dichter bij de Brabantse wal gevaren, want aan de noordwal
zijn op regelmatige afstanden wel vijftien mitrailleurposten, die stuk voor stuk
roet in het eten kunnen gooien. Enkele kilometers verder aan de zuidwal wordt
de Brabander gepasseerd. Ditmaal hier geen vuurpijl, die stoort. Alle schippers
weten intussen hoe ze hierop reageren moeten. Zo snel mogelijk naar de oever
varen, waarvandaan de pijlopstijgt. Een hel verlicht worden op het water zou
het de mitrailleurschutters al te gemakkelijk maken. Elke crosser heeft dit al een
paar maal meegemaakt. De ranke kano is dan in het voordeel boven de logge
roeiboot en is sneller in het beschuttende oeverriet verdwenen. Maar alles blijft
rustig. De sterren staan aan de hemel en nu en dan schiet in de verte de vurige
straal van een V-2 omhoog. In flink tempo wordt de ebstroom benut. Plotseling
buigt Koos naar de noordwal af, de anderen volgen. De Deen is dichtbij. Het is
oppassen; het laatste punt van enig gewicht op de zuidwal moet gepasseerd
worden. Ook hier hebben 'wilde crossers' al meermalen een veer moeten laren."
Het gevaar is spoedig geweken en de zuidwal wordt weer opgezocht. Aan de
golfslag is te merken dat men het Hollands Diep nadert. Steeds dieper duiken de
kano's in de golven, en geen der inzittenden blijft droog. Er is inmiddels een
stevige bries opgestoken. Veiligheidshalve wordt wat dichter bij de kant gevaren,
en dat is goed gezien. Eén der kano's schept een flinke gulp water, en met veel

, 'Om het geluid te dempen', aldus Het Grote Gebod, 'werden zakken of gummilappen
om de roeiriemen gebonden en ook vaak om de kop van het schuitje. Het knoersend
geluid dat de spanen veroorzaakten, werd onderdrukt door om de roeipinnen een
doekje te knopen ... Reden van bezorgdheid vormden dikwijls de eenden diebij het
geringste geluid schichtig opvlogen.' (Anne de Vries in Hel Grote Gebod, dl. II, p. ro6).
2 Volgens C. Baardman in zijn boek De modder is gevaarlijk (1955) bevonden er zich
begin '45 Oostenrijkse militairen en 'elke morgen kwam de commandant van deze
Oostenrijkers met een lachend gezicht de sluiswachter vertellen hoeveel boten van
de crossers in de voorbije nacht gepasseerd waren.' Korte tijd later werd die Oosten-
rijkse bezetting 'vervangen door bloeddorstige Russen in Duitse dienst.' (p. 210-II).
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