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bijvoorbeeld prof. dr. G. A. van Poelje, de in de zomer van '40 door de
bezetter ontslagen secretaris-generaal van het departement van onderwijs,
kunsten en wetenschappen, die na de bevrijding (dat hadden de Vertrou-
wensmannen inmiddels vastgesteld) op zijn post zou terugkeren. Hem
had de Londense minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, dr.
G. Bolkestein, begin februari via de Vertrouwensmannen gevraagd, naar
Londen te komen - van Poelje werd met een auto naar Sliedrecht
gebracht en keerde onverrichterzake terug. Misschien zouden de mannen
van 'Albrecht' in zijn geval wel over het bezwaar zijn heengestapt dat hij
het wachtwoord niet kende, maar Braat, de redacteur van De Vrije Kun-
stenaar, die een maand later als passagier kon crossen, kreeg van Aaike
van Driel te horen dat deze persoonlijk in de bewuste nacht had gewei-
gerd, van Poelje, 'dat oude mannetje dat een oproep uit Londen had' (van
Poelje was zestig jaar), mee te nemen. 'Ik dacht: zoiets gaat maar jam-
meren als er een gevaarlijk ogenblik mocht komen en trouwens, er zijn
al genoeg oude mannen bij elkaar daar in Londen!"

'Pilotenhulp)

In de delen 5 en 7 van ons werk hebben wij, aansluitend bij het
toenmalige spraakgebruik, onder het algemene begrip 'pilotenhulp' alle
clandestiene hulp laten vallen aan militairen van de mogendheden die
met Duitsland in oorlog waren: hulp aan militairen die uit krijgsgevan-
genschap in Duitsland waren ontsnapt (dat waren vooral Walen", Fransen
en Polen, 'soms ook Russen) en hulp aan bemanningen van de Geallieerde
luchtmachten die zich boven bezet Nederland met hun parachute hadden
kunnen redden of wier toestel daar een noodlanding had gemaakt. De
ontsnapte Russische krijgsgevangenen werden in Nederland verborgen
gehouden maar de Walen, Fransen en Polen wilden zuidwaarts trekken
en hetzelfde gold voor de bemanningen van de Geallieerde luchtmach-
ten: dezen hadden trouwens opdracht, zich zo enigszins mogelijk weer
bij hun onderdeel te voegen; uit Nederland vergde dat een tocht door
België en Frankrijk naar Spanje. Ten behoeve van die afvoer werden in
bezet gebied verschillende 'pilotenlijnen' opgebouwd en in deel 7 ver-

I L. P. J Braat: Omkranste hiaten, p. 145. 2 De Vlaamse krijgsgevangenen waren,
evenals de Nederlandse, in '40 door Hitler vrijgelaten.
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