ILLEGAAL WERK

meldden wij als onze schatting dat, afgezien nog van verscheidene
duizenden Waalse, Franse en Poolse militairen, in totaal tot aan D-Day
hulp is verleend aan tussen de vijftienhonderd en tweeduizend ‘piloten’.

Goeddeels is dat hulp geweest door zelfstandig optredende Neder-
landse illegale werkers maar in juni ‘43 werd door MI-g in samenwerking
met Bl een geheime agent gedropt om een eigen ‘pilotenlijn’ op te zetten:
de Engelsman (zijn vader was Nederlander) Dignus (‘Dick’) Kragt. Deze
trok een Joodse onderduiker, Joseph Piller, als zijn voornaamste helper
aan. Kragt en Piller kregen hun ‘piloten’ meestal toegespeeld door de LO
en zij hadden na enige tijd een eigen zendverbinding met Londen zodat
zij de identiteit van hun ‘piloten’ (men moest er steeds op bedacht zijn
dat Duitse V-Mdnner zich voor ‘piloten’ uitgaven) konden verifiéren. De
‘piloten’ van Kragt en Piller werden naar Belgié afgevoerd waar zij door
Belgische groepen die met MI-¢ in contact stonden, werden overgeno-
men. Daarnaast was er een Nederlandse illegale groep, ‘Fiat Libertas’, die
(met onderbrekingen) van de zomer van 43 af ook in zendcontact met
Londen stond — deze groep (er waren nog andere) bracht tot in de lente
van '44 vele honderden ‘piloten’ naar Brussel.

Hoeveel ‘piloten’ begin september 44 in bezet Nederland aanwezig
waren, weten wij niet — wél dat het detachement van MI-g dat aan het
Geallieerde hoofdkwartier was toegevoegd: IS-9 (WEA)', aan Chris
Lindemans toen hij in de nacht van 14 op 15 september door de linies
werd gezonden, opdracht had gegeven, aan de Noordbrabantse illegaliteit
mee te delen dat de in Noord-Brabant aanwezige ‘piloten’ ter plaatse
moesten blijven in afwachting van hun bevrijding. Wij nemen trouwens
aan dat de Nederlandse ‘pilotenhulp’-groepen in het algemeen na D-Day
(6 juni '44) hun ‘piloten’ niet naar het zuiden hebben laten vertrekken:
zij wisten dat die tocht riskant was en zij rekenden er op dat de Gealli-
eerden binnen afzienbare tijd heel Nederland zouden bevrijden.

In de tweede helft van september schiep het oorlogsverloop een geheel
nieuwe situatie: het front kwam aan de moeilijk te passeren grote rivieren
te liggen en op en bij de Veluwe hielden zich enkele honderden Airbornes
schuil, van wie een deel gevangenneming door de Duitsers had weten
te voorkomen, een ander deel door Nederlandse illegale werkers gehol-
pen was, uit krijgsgevangenschap te ontsnappen.

Wat die eersten betreft: alleen of in kleine groepjes zwierven er
Airbornes op de Veluwe rond, zich overdag schuilhoudend. Een deel van
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