
HULP AAN DE 'AIRBORNES'

hen viel in Duitse handen, een deel werd gevonden door illegale werkers
van wie een aantal op zoek naar Airbornes de Veluwe op trok. 'Telkens',
aldus Het Grote Gebod, 'vonden onze mannen' (maar ook vrouwen deden
dat werk) 'in de bossen, in het akkerland of in eenzame schaapskooien
groepj es uitgeputte Britten en toen het krankzinnigengesticht te Wolf-
heze moest worden ontruimd' (begin oktober) 'zaten daar de kelders vol
met Engelsen. Onder de hoede van het Nederlandse Rode Kruis zijn zij
er uitgehaald en als zwaar zieken op wagens weggereden."

Wat de tweede groep aangaat: toen de Airhornes op 18, 19 en 20

september vergeefse pogingen ondernamen om van Oosterbeek uit tot
de kleine schare door te dringen die op de avond van 17 september de
Rijnbrug in Arnhem had bereikt, en toen zij tenslotte naar de 'perimeter'
in Oosterbeek terugvloeiden, waren er verscheidene Airbornes die, van
hun onderdeel afgesneden, een schuilplaats vonden bij Nederlandse
burgers. De bevolking van Arnhem evenwel moest op 26 september
evacueren - de Airbornes, inmiddels in burgerkleding gestoken, gingen
mee op pad maar lieten (zij hadden geen persoonsbewijzen) op de Veluwe
de stoeten evacué's in de steek om in het terrein een nieuwe schuilplaats
te zoeken. Na de evacuatie van Arnhem werden aldaar in het Diacones-
senhuis nog enkele honderden gewonde Airbarnes verpleegd, onder hen
de bevelhebber van de brigade parachutisten die benoorden Heelsum was
geland, Brigadier J. W. Hackett; hij was in Oosterbeek door een Duitse
granaat getroffen en zijn maag was daarbij op veertien plaatsen geperfo-
reerd. Hackett, die in het Diaconessenhuis met succes een operatie had
ondergaan, werd door ir. P. C. Kruyff (leider van de Arnhemse illegale
groep die in de dagen van strijd bij Arnhem in telefonisch contact had
gestaan met Oosterbeek en Nijmegen) het ziekenhuis uit gesmokkeld en
naar Ede gebracht - ook anderen werden zo aan hun afvoer naar de
krijgsgevangenenkampen in Duitsland onttrokken om in allerlei vehi-
kels, sommigen in de tanks van melkauto's van zuivelfabrieken, naar Ede
en andere plaatsen te worden vervoerd. Nog andere Airbornes hielp men
wegkomen uit het militaire hospitaal dat de Waffen-SS in het Koninklijk
Paleis Het Loo bij Apeldoorn had ingericht en uit het in de Willem
III-kazerne gevestigde noodhospitaal en er waren tenslotte Airhornes die,
als zij per trein uit Apeldoorn of elders naar Duitsland werden vervoerd,
tijdens hun transport vrijwelonmiddellijk na vertrek wisten te ontsnap-
pen en die dan na één of enkele dagen in contact kwamen met Neder-

1 Het Grote Gebod, dl. II, p. 63.

545


