‘AIRBORNES’ OP DE VELUWE

en dat betekende dat Neave, als hij dat wenste, kon pogen om via
Kirschen met de Airbornes, althans met een aantal hunner, in contact te
treden, maar Neave wist toen al dat uit Nijmegen clandestien getelefo-
neerd kon worden met Bennekom en had al telefoongesprekken kunnen
voeren met illegale werkers van wie hij mocht aannemen dat zij, nadat
de nodige afspraken waren gemaakt, op zekere nacht grote groepen
Airbornes naar de Rijn zouden kunnen brengen; daarvoor werd een punt
uitgekozen bij Wageningen en de operatie kreeg de codenaam ‘Pegasus’
— wij zullen van ‘Pegasus I’ spreken omdat er nog ‘Pegasus II’ op is
gevolgd. ‘Pegasus I’ kon evenwel mislukken en het leek Neave dus
verstandig, in omgekeerde volgorde de ontsnappingsweg op te bouwen
waarvan Heaps gebruik had gemaakt: over de Waal dus bij Tiel.

Zijn hoop dat die route zonder al te veel gevaar kon worden gevolgd,
werd versterkt toen na Heaps ook de commandant van een van de
bataljons parachutisten van de Airbornes, Lieutenant-Colonel David Dobie,
via Tiel wist te ontsnappen. Neave besloot toen definitief om een ont-
snappingsweg Ede-Tiel te laten vormen (operatie-‘Windmill’) en zond
daartoe een Britse officier en een Amerikaanse parachutist naar Tiel die
opdracht hadden, zich overdag schuil te houden en te allen tijde in
uniform te blijven (vielen zij de Duitsers in handen, dan zouden zij zich
dus op hun militaire status kunnen beroepen). De bedoeling was dat de
officier en de parachutist met gebruikmaking van adressen van de RVV
de route naar Ede zouden opbouwen — Neave wist toen al dat de positie
van de ondergedoken Airbornes steeds moeilijker werd.

In de nacht van 11 op 12 oktober werden de Britse officier en de
Amerikaanse parachutist bij Tiel de Waal overgezet (in het bootje dat
hen ophaalde, bevond zich een hoofdambtenaar van Buitenlandse Zaken,
dr. J. H. van Roijen, die als afgezant van het College van Vertrouwens-
mannen op weg was naar Londen) — verder dan Tiel kwamen zij niet;
zij werden er, nadat zij zich overdag in burgerkleren op straat hadden
gewaagd, zes dagen later gearresteerd' — ‘Windmill’ was dus mislukt.

Neave had al reden aan te nemen dat ‘Windmill’ op moeilijkheden was
gestuit, toen hij op 19 oktober Colonel Dobie in aanwezigheid van Heaps

' Neave schreef later, ‘that both men had disobeyed a written order to stay in uniform and
out of sight’ (Atrey Neave: Saturday at MI-9. A history of underground escape-lines in
North-West Europe in 1940—1945 by a leading organizer at MI-9 (1969), p. 288), maar ons
komt het voor dat dit bevel zich niet liet verenigen met de opdracht die aan de twee
militairen was gegeven. Het echtpaar dat hun huisvesting had verlcend, werd dood-
geschoten, de Brit werd later in een krijgsgevangenenkamp aangetroffen, de Ameri-
kaan is spoorloos verdwenen.
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