
'PEGASUS I'

ten boten zijn om hen de Rijn te laten oversteken en tijdens dat over-
steken moesten kanonnen gereedstaan om eventueel in te grijpen; bo-
vendien zouden in elk geval ter misleiding Wageningen en Renkum
worden beschoten. Dobie had, aldus Heaps, meer dan een uur nodig om
Dempsey te vertellen hoe het er met de Airbornes op de Veluwe voorstond
en wat de bijzonderheden waren van 'Pegasus I' - de operatie welke
Neave en Dobie in de nacht van 23 op 24 oktober wilden ondernemen.
, When Dobie finished', aldus Heaps, 'there was a silence that seemed intermi-
nable. But it could not have lasted more than several seconds. Then Dempsey only
said three words: 'Get them out. "1

Telefonisch werd naar Bennekom bericht doorgegeven dat zoveel
mogelijk Airbarnes in de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 oktober
moesten trachten iets ten oosten van Wageningen (zie kaart II)
de uiterwaarden te bereiken. Op de zoste evenwel werd in Benne-
kom een razzia op spitters gehouden - het bericht daaromtrent, telefo-
nisch doorgegeven, leidde er toe dat 'Pegasus I' een etmaal vervroegd
werd: de operatie zou in de nacht van zondag op maandag worden
uitgevoerd. Een toeval wilde dat de bevolking van Bennekom (dat enkele
kilometers benoorden Wageningen ligt) de vrijdag van de razzia ook
bevel kreeg, daags daarna het dorp te verlaten - gevolg hiervan was dat
zich op zaterdag langs de wegen in en in de buurt van Bennekom zoveel
burgers met bagage voortbewogen dat een groot aantal Airbornes, steeds
door Nederlandse illegale werkers vergezeld, zich die dag onontdekt naar
de uitspanning Nol in 't Bos kon begeven, iets ten noordwesten van
Renkum; ze moesten daar in de openlucht overnachten. Een andere groep
werd, in twee vrachtauto's verborgen, op zondag uit de schaapskooi bij
Oud-Reemst (bezuiden Otterlo) naar Nol in 't Bos gebracht. Toen het
zondagavond donker was geworden, liep men in kleine groepjes naar het
daags tevoren ontruimde herstellingsoord Oranje Nassau-oord; daar was
men niet meer dan twee kilometer van de rivier verwijderd.

De Britse officier die van Ede uit de voorbereidingen had getroffen,
had de Rijnoever bij Wageningen zorgvuldig laten verkennen; hij wist
dat de Duitsers er om de honderd meter machinegeweerposten bezaten
en dat een patrouille elk half uur van post naar post trok, maar er liep van
Oranje Nassau-oord een pad waarlangs men tussen twee machinege-
weerposten door bij de Rijn kon komen; een illegale werker uit Benne-
kom, H. van der Poll, had voorgesteld, van dat pad gebruik te maken.

Toen het donker werd, bevonden zich bij Oranje Nassau-oord ruim

I Leo Heaps: The Grey Goose ojArnhem (1976), p. 175.
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