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honderddertig Airhornes alsmede enkele Nederlanders, onder wie twee
marine-officieren: twee van de acht die er in geslaagd waren, uit hun
kamp in Duitsland te vluchten. In totaal zouden honderdacht-en-dertig
personen trachten over de Rijn te komen. Het weer was gunstig: er kwam
mist, men kon niet meer dan een paar meter voor zich uit zien. Een lange
colonne werd gevormd, ieder hield een touw vast en zo ging het tegen
elfuur voorwaarts met een Nederlandse gids, Jan Peelen, aan het hoofd.
De honderdacht-en-dertig man 1 liepen zo voorzichtig mogelijk (elk
krakend takje kon hen verraden). Twee patrouillerende Duitsers kwamen
zij tegen - die werden na een korte wisseling van schoten krijgsgevangen
gemaakt en meegenomen. De rivierdijk werd bereikt. Op hun buik
kropen de ontsnappenden vervolgens door de uiterwaarden. Ze waren
niet precies op het met Neave en Dobie afgesproken punt beland en hun
lichtsignaal werd pas na enige tijd van de zuidelijke oever af opgemerkt,
maar om half twee waren de laatsten in veiligheid." Amerikaanse militai-
ren waren daartoe, terwijl kanonnen Wageningen en Renkum onder vuur
namen, in vijf-en-twintig Canadese roeiboten de Rijn overgestoken.

Zo was 'Pegasus I' een groot succes geworden. Dat stimuleerde Neave
(Dobie was inmiddels naar zijn onderdeel teruggekeerd) om de operatie
te herhalen: hij wist dat maar een deel van de Airhornes had kunnen
wegkomen en dat zich volgens diegenen die bij 'Pegasus I' waren ont-
snapt, nog ongeveer honderdvijftig Airbornes op de Veluwe bevonden.
Neave besloot dat bij' Pegasus II' de Rijn op een ander punt en met andere
middelen overgestoken zou worden. Hij koos een punt uit dat een
kilometer of vier verder oostwaarts lag, bij Heteren, en hij besloot, voor
'Pegasus II' geen roeiboten te gebruiken maar twaalf boten met buiten-
boordmotoren welke haastig van geluiddempers werden voorzien. Er
ging telefonisch bericht naar Bennekom dat' Pegasus II' in de nacht van
17 op 18 november kon worden uitgevoerd en dat in die nacht en in de
twee volgende nachten om twaalf uur aan de Betuwe-oever van de Rijn
alles in gereedheid zou zijn. Bij 'Pegasus II' was evenwel de coördinatie

1 G. J. Peelen, een broer van Jan Peelen, schrijft in zijn relaas 't Begon onder melkenstijd
dat zich onder hen 'tien Nederlandse jongens bevonden.' (p. 74). 2 Onder diegenen
die ontsnapten, was een Geallieerde sergeant die een tijdlang verpleegd was in Paleis
Het Loo; daaruit had hij een stuk gordijnkoord meegenomen dat hij enkele weken
later aan koningin Wilhelmina deed toekomen. De koningin deed toen aan de
directeur van haar kabinet weten dat de sergeant dat stuk koord maar zelf als souvenir
moest houden, 'dit alles heel vriendelijk en menselijk s.v.p. schrijven.' (notitie, z.d.,
van koningin Wilhelmina aan G. C. W. van Tets van Goudriaan, archief kab. der
koningin).
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