ILLEGAAL WERK

Thijssen, een afgezant van de spoorwegdirectie, ir. H. C. A. van Eldik
Thieme, en een van de Personeelraad der Spoorwegen, H. Leeuw. Ver-
zameld werd op een boerderij bij Lunteren; de afstand vandaar naar de
Rijn bij Heteren was omstreeks twintig kilometer. Dat traject was te lang
om in één nacht af te leggen; het was derhalve in tweeén gesplitst — men
zou in de nacht van de 16de op de 17de naar een punt in de buurt van
de straatweg Ede—Arnhem lopen (t.w. naar een bosperceel dat iets hoger
lag dan de omgeving, met vijvers in de buurt waaruit men drinkwater
kon halen), zich daar op de 17de schuilhouden om dan te trachten in de
volgende nacht de Rijn te bereiken. Bij dat alles zou men dus zowel de
grote weg als de spoorweg Ede—Arnhem en bovendien de grote weg
Wageningen—Arnhem moeten oversteken. De nachtelijke tocht vond
plaats in een losse formatie. Ieder was in uniform (ook de Nederlanders
die zouden ontsnappen hadden Britse uniformen gekregen en Britse
militaire identiteitsbewijzen, zo ook de Nederlandse illegale werkers die
als gidsen fungeerden), er was een gewapende voorhoede van zes man
en een aanzienlijk sterkere gewapende achterhoede: als de Duitsers
aanvielen, zou die achterhoede moeten trachten hen tegen te houden.

In de nacht van de 16de op de 17de ging alles goed; men liep door
een gebied waar zich maar weinig Duitsers bevonden en bereikte het
bosperceel. Overdag op de 17de werd men daar niet ontdekt. Toen het
donker was geworden, begon men het tweede traject af te leggen en
daarbij liep alles mis. Men was de straatweg Ede—Arnhem nog niet over
toen men bemerkte, zich dicht bij een Duitse post te bevinden. Een deel
van de groep bleef liggen, een deel trok zuidwaarts verder, een deel ging
oostwaarts; het deel dat zuidwaarts verder trok, raakte bij de straatweg
in een gevecht met Duitsers gewikkeld, ‘er ontstond’, aldus Boeree in
zijn Kroniek van Ede, ‘een onbeschrijfelijke verwarring. Sommigen ren-
den de straatweg over, anderen vluchtten in het bos terug. Alle verband
was verbroken, het waren slechts kleine troepjes die op eigen verant-
woording een goed heenkomen zochten.™

Ook de groep die oostwaarts was getrokken, raakte bij het oversteken
van de straatweg in gevecht met de Duitsers, maar uit die groep wisten
vier personen, onder hen een gewonde, en voorts Leeuw en een van de
Nederlandse gidsen, de Rijn bij Heteren te bereiken, zij het pas lang na
middernacht. Op de 18de overdag hielden zij zich schuil in de uiterwaar-
den. ’s Avonds laat op de 18de verscheen in een kano een Geallieerde

! Th. A. Boeree: Kroniek van Ede, p. 184.

552



