
'PEGASUS II'

verkenner. Hij had voor één man plaats. De gewonde werd aan boord
getild, de kano stak van wal en sloeg om in de sterk gezwollen rivier
- beiden inzittenden verdronken. Kort na middernacht verscheen een
motorboot en deze bracht de drie overige mannen in veiligheid. In de
nachten die volgden, kwamen nog vier anderen die aan de Duitsers waren
ontsnapt, elders over de Rijn; in totaal wisten dus niet meer dan zeven
mannen de Betuwe te bereiken - 'Pegasus II' was mislukt.

Hoeveel militairen en anderen bij 'Pegasus II' zijn omgekomen, is niet
precies bekend (Johan Doorn heeft er het leven bij gelaten'), maar de
meesten die aan de fatale nachtelijke mars hadden deelgenomen, slaagden
er met hulp van hun gidsen in, weer hun onderduikadressen te bereiken.
Volgens Piller waren er, afgezien van diegenen die de Rijn over waren
gekomen, zes-en-dertig vermisten. Voorzover niet gesneuveld of ge-
wond werden die personen naar het gebouw van de Feldgendarmerie te
Ede opgebracht; onder hen waren zes Nederlandse illegale werkers, van
wie er twee als gids hadden gefungeerd. Allen waren, gelijk vermeld, in
Britse uniformen gestoken en hadden Britse militaire identiteitspapieren,
maar de gidsen die geen woord Engels spraken, vielen onmiddellijk door
de mand en 'volgens de Engelse soldaten werden zij', schrijft Boeree,
'ernstig mishandeld waarbij hun de voortanden uit de mond werden
geslagen." - beiden werden enige tijd later als Todeskandidaten gefusil-
leerd. Onder de gevangenen bevonden zich van Eldik Thieme en van
Hoorn Alkema (deze laatste was gewond); hun ware identiteit bleef
verborgen en zij beleefden de bevrijding als krijgsgevangenen. Keith
BanweIl daarentegen, die ook gevangen was genomen, trof het slechter:
de SD wist van zijn betrokkenheid bij het illegale werk af (wellicht als
gevolg van het feit dat, gelijk eerder vermeld, Berend Dijkman, de
commandant van de brigade-Veluwe van de RVV, op IS november met
al zijn stukken in Duitse handen was gevallen) en bracht hem naar Berlijn
over; daar werd Banwell aan zware verhoren onderworpen. Nadat hij
daarin niets had losgelaten, werd hij in het concentratiekamp Auschwitz
opgesloten. Hij is daar door de Russen bevrijd.

*
I Op weg naar Lunteren om aan 'Pegasus II' deel te nemen is hij op de 17de bij Ede
bij een beschieting door een Geallieerd vliegtuig dodelijk getroffen. Doordat hij geen
papieren bij zich had waarop zijn werkelijke naam stond, is pas geruime tijd na de
bevrijding vastgesteld wat met hem was gebeurd. 2 Th. A. Boeree: Kroniek uan Ede,
p. 187·
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