ILLEGAAL WERK

op de loer lagen en uit de arrestatie van één illegale werker andere
arrestaties konden voortvloeien.

Van den Bosch was, zoals wij reeds schreven, eind '42 in Groningen
ondergedoken. Het spreekt vanzelf dat hij als lid van de Top van het
Nationaal Steunfonds daar maar vooral ook elders talloze besprekingen
moest voeren (hij noemde zich daarbij ‘van den Berg’) — in de hogere
regionen vloeiden uit het illegale werk vrijwel dagelijks nieuwe kleine
en grote moeilijkheden voort en met name met de Friezen, die voor
onderschikking aan het landelijk geleide NSF niets voelden, had van den
Bosch vaak problemen. Hij was zich bewust belangrijk werk te doen maar
als oud-marine-officier voelde hij in zijn hart eigenlijk meer voor een
directer wijze van bestrijden van de vijand, zoals hij die in zijn Eindho-
vense tijd op het gebied van de spionage had kunnen toepassen. Toen
dan ook begin september opdracht was gegeven tot vorming van de BS,
deed hij onmiddellijk zijn best om in de provincie Groningen de KP en
de OD (de RVV had er geen ‘brigades’) tot elkaar te brengen — hij werd
de eerste commandant van de BS in het gewest Groningen, welke taak
hij combineerde met zijn werk voor het NSF in het noorden des lands.
Als BS-commandant moest hij herhaaldelijk besprekingen voeren met
de commandanten van de KP en de OD. Op 18 oktober nu was een
bespreking belegd met zijn naaste medewerker, Fré Legger, en de KP-
commandant, Henk de Ridder. Zij zou in Groningen gehouden worden
in een woning aan de Parklaan — ze was (niet bekend is door wie) aan
de SD verraden en SD’ers bevonden zich al in de woning toen de
deelnemers aan de bespreking de een na de ander aanbelden; zij werden
toegelaten en dan onmiddellijk besprongen en geboeid. Dat lot trof de
Ridder en Legger alsmede twee koeriersters die na de bespreking nieuwe
opdrachten zouden krijgen. De koerierster van van den Bosch, mej. M.
H. J. de Wilde, slaagde er in, van de voorkamer uit waar zij geboeid zat,
van den Bosch toen hij op de voordeur toeliep, een teken te geven. Hij
liep onmiddellijk snel weg, een SD’er schoot op hem dwars door de ruit
en trof hem in de schouder, hij liep door, strompelde tenslotte de zaak
van een fietshersteller binnen aan wie hij haastig alle bezwarende papie-
ren die hij bij zich had, overhandigde, en werd in die zaak door de SD
die gezien had waarheen hij zich had begeven, gearresteerd.

Als ‘van den Berg’ was van den Bosch aan talrijke illegale werkers in
het noorden bekend en die schuilnaam kende ook de SD. Van den Bosch
evenwel gebruikte sinds de bevrijding van Eindhoven (18 september)
weer zijn normale persoonsbewijs — hij nam aan dat de SDin het noorden
geen weet zou hebben van de verdenking welke de SD in Eindhoven
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