ILLEGAAL WERK

werkers die daaraan behoefte zouden hebben.! Daartoe waren na allerlei
vooroverleg op 13 oktober ’44 vertegenwoordigers van omstreeks twintig
illegale organisaties in Amsterdam samengekomen waar zij besloten
hadden tot oprichting van een stichting: de Stichting 19401944, zoals
zij toen werd genoemd. Er was een concept-stichtingsacte opgesteld door
een zes-en-twintigjarige Amsterdamse jurist, van Arkel?, die, hoewel nog
niet afgestudeerd, al verbonden was aan een gerenommeerd advocaten-
kantoor waarmee de leiding van Het Parool contact had opgenomen ter
voorbereiding van de verdediging van enkele gearresteerde medewerkers
— het was Jan Meijer, de vertegenwoordiger van Het Parool, die, een
denkbeeld van Wim van Norden volgend, ter vergadering op de moge-
lijkheid wees dat van Arkel een concept-oprichtingsacte voor de Stichting
zou opstellen.? Voor die Stichting moest een bestuur worden samenge-
steld, bestaande uit vertegenwoordigers van een beperkt aantal illegale
groepen. ‘Daar wij als LO’, aldus bijna twee maanden later het Centraal
Bureau van de LO aan de leden van de Top dezer organisatie, ‘niet
wensten dat we ditmaal, zoals in de [Grote] Adviescommissie enkele
malen voorheen gebeurd is, weer in een hoekje gedrukt zouden worden,
hadden we een voorstel ingediend’: het bestuur zou bestaan uit verte-
genwoordigers van het NSF, het NC, Vrij Nederland en de LO alsmede
uit drs. P. A. Verburg, die begin ’44 enkele illegale brochures had gepu-
bliceerd (De Nieuwe Wijnzak) waarin hij onder allerlei andere plannen
voor wat na de bevrijding diende te geschieden, ook het eerste concrete
plan had ontwikkeld ter oprichting van een instelling als de Stichting.
De candidatuur van Verburg werd afgewezen, ‘daar hij geen grote groep
achter zich heeft” De LO-man stelde toen voor, in het bestuur een
vertegenwoordiger van Trouw op te nemen en de linkse groepen drongen
er toen op aan, het college met een vertegenwoordiger van De Waarheid
uit te breiden. Beide voorstellen werden goedgekeurd. ‘De verdeling is
dus niet slecht’, berichtte het CB van de LO, ‘en de vergaderingen’ (er
waren na 13 oktober nog enkele gehouden) ‘verlopen in een buitenge-
woon goede sfeer . . . De eerste weken hebben we ons vermaakt met
juridische poespas, die onze illegale oren zeer vieemd aandeed, maar voor
de goede gang van zaken zeker noodzakelijk is. Wel zijn we van mening

! Van 40 af had elke illegale groep naar vermogen steun verleend aan de nabestaanden
van gearresteerde of omgekomen leden van de groep. 2 Hij heette in werkelijkheid
anders, ‘van Arkel’ was zijn schuilnaam. * Het was eveneens Jan Meijer die de naam
‘Stichting 1940-1944 had bedacht.
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