
KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

verzet' daar in hoger mate een eenheid was. Er vloeide uit die gedach-
tengangen voort dat op 9 september in Amsterdam een z.g.Top-Driehoek
werd gevormd waarin de OD, de RVV en de LKP waren vertegenwoor-
digd; dat besluit werd, vo oral oak op krachtige aandrang van Walraven
van Hall en van leidende figuren van het NC, mede genomen door M.
W. Rombout, voorzitter van de Top van de LKpl, en van der Gaag, lid
van de Raad van Verzet. 'Groot was', schreven wij in ons vorige deel,
'de verontwaardiging van Thijssen en van Bijnen toen zij van het
gebeurde vernamen. Notabene: zij waren in Rotterdam ... gebleven
omdat Rotterdam uit militair oogpunt hoogst belangrijk was, belangrij-
ker dan Amsterdam, en daar was nu, zo voelden zij het, buiten hun
aanwezigheid, ja zonder dat men hen om advies had gevraagd, beschikt
over hun beider organisaties, en door wie? Door, aldus hun visie, de OD
en het Nationaal Comité die zich nooit met het semi-militair verzet
hadden beziggehouden!' Beiden hadden de OD steeds beschouwd als
een laakbaar passieve organisatie - Thijssen had met jhr. P. J. Six, de
chef-staf van de OD, grondig overhoop gelegen: hij was eind '43 door
Six uit de OD gezet, was toen het binnenlandse zendernet dat hij voor
de OD had opgebouwd, kwijtgeraakt, maar was onmiddellijk een nieuw
zendernet gaan opbouwen - hij moest van een eenwording waarbij
OD'ers leidende functies zouden krijgen, niets weten. Zo ook van
Bijnen: deze schreef in die dagen aan zijn Gewestelijk Sabotage-Com-
mandant in het westen des lands: 'Als Rob' (Rombout leefde onder de
illegale naam Rob Kooymans) 'de KP persé wil torpederen, moet hij zo
doorgaan."

Op 10 september, één dag na de vorming van de Top-Driehoek,
verzocht de in Amsterdam gevestigde Contact-Commissie der Illegaliteit
de regering telegrafisch? om 'omgaand' per telegram te bevelen 'om
leiding acties opperbevelhebber' (prins Bernhard) 'in volle omvang te
stellen in handen van Driehoek Knokploeg-Raad van Verzet-Ordedienst
te Amsterdam' - dat denkbeeld werd in Londen niet overgenomen; aan
de twee betrokken ministers: Gerbrandyen van Lidth, noch aan de prins,
was duidelijk wat die 'Top-Driehoek' was, en de prins voelde er niet
voor, 'de leiding' van door hem te gelasten acties 'in volle omvang' over
te dragen aan een in bezet gebied zetelend college. Het op 12 september
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