
TOPBERAAD IN AMSTERDAM

...

en Marinus Couvée (alle drie lid van de Raad van Verzet), voor de LKP
Liepke Scheepstra (het enige nog in leven zijnde lid van de 'oude' Top
van de LKP), voor de LO G. Pruys, voor het NC Neher, voor het
Nationaal Steunfonds Walraven van Hall en voor de CID Sanders - ook
de Boer en Biallosterski namen aan de bespreking deel. I Er werd allereerst
besloten, het Delta-Centrum uit te breiden tot zes leden: Six en Caljé
voor de OD, van der Gaag en Doorn voor de RVV - de keuze voor de
LKP wilde men aan van Bijnen overlaten. Maar het bevelhebberschap!
Had generaal Winkelman, opperbevelhebber van land- en zeemacht
tijdens de Duitse invasie in mei '40, zich in Nederland bevonden, dan
zou de keuze op hem zijn gevallen, maar Winkelman zat in Duitsland
krijgsgevangen. Nu had Six al in augustus '42 toen hij begonnen was met
de opbouw van een nieuwe OD, aan Winkelmans voorganger, generaal
1. H. Reynders, gevraagd of deze, als het ooit tot uitgebreid semi-militair
verzet in Nederland zou komen, daarvan als bevelhebber de leiding zou
willen nemen - Reynders, nog steeds diep gekwetst door het feit dat hij
begin februari '40 als opperbevelhebber was afgezet, had geantwoord dat
hij die taak alleen op zich zou willen nemen op uitdrukkelijk verzoek
van de regering ('als de regering', had hij min of meer gezegd, 'mij niet
goed genoeg gevonden heeft voor de leiding van het legale verzet, dan
acht ik mij niet goed genoeg voor de leiding van het illegale"). Was dat
nog steeds Reynders' standpunt? Niemand wist het. Er werd besloten dat
een delegatie naar hem toe zou gaan, bestaande uit Caljé en Pruys, en
dat zij, als hij zou weigeren, de kolonel van de generale stafV. E.Wilmar
zou benaderen die in de zomer van '42 een tijdlang commandant van de
OD was geweest.

Na overleg met Scheepstra besloot Pruys, onmiddellijk twee bood-
schappers (wij weten niet, wie dat zijn geweest) naar Rotterdam te sturen
teneinde van Bijnen in te lichten .

Deze en Thijssen beseften op dat moment heel wel dat de benoeming
van een landelijke bevelhebber wenselijk was en hadden daarbij al enkele
dagen eerder aan generaal Reynders gedacht, maar zij zagen die bevel-
hebber als een schakel tussen prins Bernhard en henzelf (zij overwogen
ook, hun hoofdkwartieren te combineren tot één 'Operatie-Centrum')
- aan een boven hen geplaatst hoofdkwartier of Delta-Centrum hadden
zij geen behoefte, zij wilden de rechtstreekse commandanten blijven van

1 Wij kennen niet alle namen van de aanwezigen ter vergadering, in totaal volgens
Six 'een man of achttien, schat ik.' (getuige P. J. Six, Enq., dl. VII c, p. 53). 2 I. H.
Reynders, 26 okt. 1955.
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