
KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

hun eigen groepen: van Bijnen van de Knokploegen, Thijssen van de Z.g.
brigades van de RVV.

Wat van Bijnen op de avond van de rçde in eerste instantie van de
twee boodschappers hoorde, maakte op hem een alleszins bevredigende
indruk. Hij besloot dat de LKP in het Delta-Centrum zou worden
vertegenwoordigd door Pruys, toen nog voorzitter van het Centraal
Bureau van de LO, en een van zijn naaste medewerkers, de KP'er A. G.
Kloots. 'Er heeft zich', schreefhij in een brief die hij de volgende ochtend
vroeg bij Thijssen liet afgeven,

'een volkomen nieuwe figuur voorgedaan en bovendien een volkomen accepta-
bele. Ik kreeg vanavond bezoek van twee heren ... die het nu eindelijk maar
eens gewaagd hebben om naar Rotterdam te komen. Het blijkt nu dat de heren
vanmiddag een vergadering hebben gehad, waarin zij tot het besluit zijn geko-
men, dat de flguur als volgt behoort te zijn: Ajllied] H[igh] Clommand] - Pr. B.
- binnenlands bevelhebber - O[peratie] C[entrum], waarnaast als adviseur voor
de bevelhebber zouden optreden zes heren, twee voor iedere verzetsorganisatie.
Wij hebben de bevelhebber waarom wij gevraagd hebben; de Driehoek staat er
volkomen naast; wij hebben operatief vrijheid van handelen.

De voorgestelde figuur is er een die ook door jou volkomen geaccepteerd zal
worden. Nu heeft men mij gevraagd om vandaag' mee naar hem toe te gaan en
ik voel daar iets voor. De uitnodiging is uiteraard ook voor jou bedoeld. Om
half negen staat de wagen gereed. Ga nu mee, dan is de zaak ineens uit de wereld
... Ik stel er prijs op, ook in deze zaak gezamenlijk met je op te treden. Ga je
niet mee, wat ik me in dit geval niet voor kan stellen, dan ga ik alleen."

Wij weten niet op welk uur Thijssen van Bijnens brief las - hij was
in elk geval niet present toen de auto vertrok waarin zich de twee
boodschappers en van Bijnen bevonden. Van Bijnen ontmoette in Den
Haag Pruys, en Caljé bezocht generaal Reynders; hij nam daarbij de
Haagse officier van justitie mr. G. J. de Lint mee, een medewerker van
de OD die in '39-'40 op het Algemeen Hoofdkwartier onder Reynders
had gediend.

Reynders bleek niet van standpunt te zijn veranderd: hij weigerde.
Caljé vroeg hem toen wat hij van kolonel Wilmar dacht. Reynders was
niet enthousiast en zei dat men beter kolonel Koot kon vragen, 'hem',
zei hij, 'zit de illegaliteit in het bloed."

Caljé bracht verslag uit aan Pruys - deze was alleen. In het gesprek

, Woensdag 20 septem ber. 2 Brief, 19 sept. 1944, van J. A.van Bijnen aan]. Thijssen
(RVV, I f). 'I. H. Reynders, 26 okt. I955.
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