
VAN BIJNEN WEIGERT ONDERSCHIKKING

namelijk dat hij met van Bijnen had gevoerd, was aan laatstgenoemde
gebleken dat de mededelingen welke hij de vorige avond had ontvangen,
onvolledig waren geweest of dat hij ze volslagen verkeerd had geïnter-
preteerd: er was geen sprake van dat Thijssen en hij hun operationele
vrijheid zouden behouden - bevelen, had Pruys gezegd, zich speciaal op
Caljé beroepend, zouden uitgaan van het Delta-Centrum, d.w.z. van de
bevelhebber, optredend namens de leden van dat Centrum (met daarin
twee vertegenwoordigers van de OD!) en bijgestaan door een eigen staf.
Gevolg was dat van Bijnen geen lust had in Den Haag te blijven. Hij
keerde naar Rotterdam terug waar hij nu met Thijssen kon spreken. Deze
laatste tekende onder van Bijnens brief aan: 'Daarna v. Amstel' (Caljé)
'gezegd nu Delta toch bevelv[ oerende ] figuur. Dit door Fr[ank] geweigerd.'
Mede namens van Bijnen zond Thijssen onmiddellijk een telegram naar
,Londen waarin hij voorstelde, de bevelhebber te 'plaatsen in Opera tie-
Centrum RVV waar meeste en beste verbindingen voor onmiddellijke
leiding beschikbare strijdkrachten en aan hem toevoegen Driehoek in
adviserende functie. Zouden ons met deze oplossing volkomen kunnen
verenigen.'! Beiden ondertekenden voorts een gemeenschappelijke brief
aan de Contact-Commissie der Illegaliteit waarin zij in antwoord op
'mededeling no. 2' d.d. 16 september schreven dat zij in beginsel bereid
waren, persoonlijk zitting te nemen in het Delta-Centrum, dat evenwel
'de militaire toestand van het ogenblik' hun 'aanwezigheid bij de troep'
vergde, dat zij order hadden gegeven, 'vertegenwoordigers van RVV en
KP aan te wijzen voor de regionale en plaatselijke Driehoeken' en dat
zij 'de schakel Delta C' tussen de bevelhebber en henzelf 'alsmede
bevelvoering via de Driehoeken van militair standpunt bezien een mon-
strum' achtten."

In Den Haag was inmiddels méér gebeurd.
Samen met Pruys en de Lint zocht Caljé kolonel Wilmar op. Deze

bleek voor het hem aangeboden bevelhebberschap niet veel te voelen:
hij vond het tijdstip te vroeg en zei voorts dat hij op een later moment
alleen dan bevelhebber zou willen zijn als de OD, de RVV en de LKP
volledig opgeheven zouden worden -nu, Caljé, Pruys en de Lint beseften
dat geen van de drie organisaties bereid zou zijn, op dat tijdstip die
voorwaarde in te willigen.

1 Telegram, 20 sept. 1944, van J. Thijssen aan het BBO (LO/LKP, 5 G). 2 Brief, 20

sept. 1944 (het bewaard gebleven exemplaar is onjuist gedateerd: 19 september), van
J. Thijssen en J. A. van Bijnen aan de CC (GAC, I B).


