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maar toen hij in 1911opnieuw naar Nederland kwam, nl. voor het volgen
van de lessen aan de Hogere Krijgsschool, bleek dat voorgoed te zijn. In
,14 werd hij bij de Generale Staf tewerkgesteld - in de eerste wereld-
oorlog ontwikkelde hij zich tot een bekwaam kenner van geheimschrif-
ten; verscheidene buitenlandse codes wist hij met verrassende snelheid
te 'breken'. Na de oorlog werd hij, nu als burgerambtenaar, hoofd van
de codedienst van Buitenlandse Zaken totdat hij tot zijn pijnlijke ver-
rassing per 1januari '33 wegens bezuiniging werd ontslagen. Op diezelfde
datum kwam hij evenwel weer in actieve dienst bij de Generale Staf. Hij
was voorts lector in het Maleis aan de Indologische faculteit te Utrecht.
Zijn colleges aldaar zette hij tot '39 voort; daarnaast gaf hij in de jaren
'30 lessen aan de Hogere Krijgsschool en stond hij de Nederlandse
Geheime Dienst, GS-III, met zijn kryptografische kennis terzijde. Hij had
een fabelachtig gevoel voor talen en was een harde werker.

Als reserve-officier (in '37 was hij tot kolonel bevorderd) werd hij bij
de vorming van het Algemeen Hoofdkwartier verbonden aan GS-III. Met
de in mei '40 geleden nederlaag had hij geen vrede. Als chef van het
kabinet van kapitein Breunese, commandant van de Opbouwdienst,
wilde hij zich moeite gaan geven, een anti-Duitse kern om zich heen te
vormen maar daarvoor ontbrak de tijd. Medio september '40 werd hij
namelijk samen met enkele andere oud-officieren van GS-III door de SD
gearresteerd op grond van de valse aanklacht van een onder hem dienende
korporaal dat hij en die officieren voorbereidingen hadden getroffen om
in geheim contact te treden met Engeland. Hij werd na drie maanden
vrijgelaten maar verloor zijn positie bij de Opbouwdienst. Nadien was
hij werkzaam op het secretariaat van de Nederlandse Unie, totdat deze
beweging in december '41 door de bezetter werd verboden. In het kader
van het Rode Kruis zette hij vervolgens in '42 een grote actie op touw
om pakketten te doen toekomen aan de in krijgsgevangenschap afgevoer-
de beroepsofficieren en die actie breidde hij in de zomer van '43 uit, toen
ook vele duizenden reserve-officieren en lagere beroeps- en reserve-
militairen naar de krijgsgevangenenkampen in Duitsland verdwenen (hij
kreeg een vrijstelling op grond van zijn werk). Wegens het schrijven van
een als anti-Duits beschouwd artikel in het tijdschrift Het Nederlandse
Rode Kruis werd hij in april '44 voor de tweede maal gearresteerd, toen
na drie weken vrijgelaten, maar wèl veroordeeld tot een boete van f300
- bovendien moest hij op bevel van het Reichskommissariatper 1 september
zijn functie bij het Rode Kruis neerleggen.

Grotere eenheden had hij nooit gecommandeerd, maar dat soort
eenheden zou hij als bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten


