KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

ook niet onder zich krijgen. Van meer belang was dat hij (en dat had
Reynders goed gezien) een natuurlijke affiniteit had tot het illegale werk.
Zeker, hij had er geen persoonlijke ervaring in maar hij bezat een zuiver
gevoel voor security en kende geen angst, dat Jaatste mede vanwege zijn
mystiek-fatalistische inslag en zijn christelijk geloof (hij was lidmaat van
de Hervormde Kerk) die hem beide er toe gebracht hadden, de beschik-
kingen van het lot steeds gelaten te aanvaarden. Ook de uitnodiging die
op 20 september tot hem werd gericht, trof hem, zo veronderstellen wij,
als zulk een beschikking. Natuurlijk was hij zich bewust dat hij, door
haar te aanvaarden, zijn leven op het spel zette, maar daar stond hij
nauwelijks bij stil: hij wenste een goede zaak te dienen.

Dat ‘dienen’ was bij kolonel Koot geen frase. Hij was de bescheiden-
heid zelve; dat bleek ook uit de illegale naam die hij koos: ‘de Klerk’,
‘Zijn enige wens was’, aldus later C. F. Overhoff, gewestelijk comman-
dant van de BS in Amsterdam, ‘onbekend te blijven en te eniger tijd
weer in het grote leger der naamlozen onder te gaan’; het kwam in het
leven, zo placht Koot uiteen te zetten, op ‘de drie K’s’ aan: ‘Karakter,
Kennis en Kunde’, en van die drie was de eerste K veruit de belangrijkste.!
‘Een bijzonder mens’, noemde Wagenaar hem jegens ons in ’§8. ‘Vol-
komen eerlijk en heel vriendelijk; een prachtkerel. Hij zocht geen eer.
Hij heeft steeds fair willen zijn en bovendien: het minste werk was hem
goed genoeg. Als hij ergens op bezoek kwam waar nog het kacheltje aan
moest, ging hij rustig als eerste cokes kloppen.’? ‘Een zeer eenvoudig
man’, aldus zijn secretaresse op het BS-hoofdkwartier. ‘Hij zei nooit een
woord te veel. Wat mij verder opviel was dat hij heel weinig at. Meestal
hadden we genoeg te eten maar Koot gaf vaak zijn eten weg. Elke dag
om zes uur verzonk hij in stilte; dan had hij, zei hij, psychisch contact
met zijn vrouw in Den Haag. Zijn eigen leven vond hij niet belangrijk.”

Het is, menen wij, die bescheiden terughoudendheid geweest, die
kolonel Koot in staat heeft gesteld, in zoverre effectief als bevelhebber
der BS te functioneren dat hij geen conflicten schiep maar veel, zij het
niet alle, bestaande conflicten uit de weg wist te ruimen dan wel er hun
scherpte aan te ontnemen. Hij was het tegendeel van een drijver, wel
conservatief in zijn opvattingen maar ruim genoeg om te beseffen dat
ook communisten een werkzaam aandeel dienden te hebben aan de
activiteit van de BS. Zaten daar bezwaren aan vast? Dat was dan een zaak
voor na de bevrijding wanneer anderen het weer voor het zeggen zouden

! C. F. Overhoff: ‘Oorlogsherinneringen’ (1949), I, p. 82 (Doc I[-1292, a-1). 2 G.
Wagenaar, 16 mei 1958. > M. R. Tuininga-Boissevain, 31 aug. 1970.
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