
KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

verzetswerk zeker niet uitsluitend als z.g. knokwerk opvatten, maar het wordt
ongetwijfeld een militaire operatie ... Hij geeft toe, in deze jaren geen knokwerk
te hebben verricht, maar ongetwijfeld heeft hij toch het nodige gedaan en hij
beschikt bovendien over grote militaire ervaring. Ook is hij reeds officieel
aangewezen als leider OD na het uur U en heeft als zodanig reeds bekendma-
kingen laten drukken welke door hem getekend zijn.

· .. RVV voelt meer voor een neutrale figuur, zij hebben iemand op het oog
die ook hoofdofficier was.

· .. KP memoreert vervolgens de geschiedenis der KP en de verhouding tot
OD, welke niet altijd even schitterend is geweest ... OD blies steeds hoog van
de toren maar vroeg, als puntje bij paaltje kwam, KP om de vuile was te doen.
Zodoende is er bij KP een weinig hoge dunk over OD ontstaan.

· .. RVV deelt mee dat dezelfde argumenten ook voor haar gelden.
· .. KP en RVV wensen na het uur U niet opzijgedrukt te worden door een

OD-kliek ... KP accepteert geen O'D-Ieiding na het uur U ... Mogelijk gaan KP
en RVV met de legers verder mee naar het front.'

Op 29 september wees overste Boswijk er op dat de OD-Ieiding op I

mei de vorming van stoottroepen had gelast maar dat 'de Duitsers steeds
zeer fel tegen OD (waren) geweest' en hij 'ontkende ten stelligste dat de
OD hoog te paard zou zitten, dit zou natuurlijk hier en daar ook wel
eens zijn voorgekomen, maar gold zeker niet algemeen' - hij wilde
overigens zijn plaats in de Delta-Amsterdam aan een andere OD'er
afstaan en dan zou de nieuwe Delta de commandant kunnen aanwijzen.

Op 30 september nam de overste (naar wij veronderstellen: diep
teleurgesteld, ja diep gegriefd) afscheid, reserve-majoor W. C. Roest van
Limburg werd zijn opvolger voor de OD.

Op 2 oktober (Walraven van Hall, 'de olieman', nam aan de vergade-
ring deel) werden twee candidaten voor de post van commandant-
Amsterdam uitvoerig besproken - men werd het niet eens. Het dispuut
werd, zoals behoorde, aan kolonel Koot voorgelegd en hij besliste, in
overeenstemming met het Delta-Centrum, dat reserve-majoor C. F.
Overhoff, voorzitter van de Vereniging voor de Effectenhandel en chef-
staf van Boswijk, BS-commandant zou worden. Dat besluit wekte het
ongenoegen op van de vertegenwoordigers van de RVV en de KP: op
de vergadering van 6 oktober waar Overhoff voor het eerst aanwezig zou
zijn, kwamen zij demonstratief een half uur te laat. 'Onderling begrip
zal nodig zijn om het werk te volbrengen', zei Overhoff in een kort
openingswoord. 'Hij heeft geen enkele ambitie en stelt zich uitsluitend
ter beschikking voor de goede zaak'; ten bewijze daarvan nam hij in zijn
functie als BS-commandant de schuilnaam 'Knecht' aan.
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