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vorige deel, 'niet alleen bereikt dat aan ordemaatregelen getroffen was
wat hij van '42 af wenselijk had geacht, maar ook dat de OD na de
bevrijding als enige officieel erkende formatie naar buiten zou mogen
optreden.'

Dat was hem toch niet voldoende. Wel deed hij op 12 september de
Contact-Commissie der Illegaliteit weten dat in het vacuüm de orde zou
worden gehandhaafd door het College van Vertrouwensmannen, de
commissarissen der koningin en de burgemeesters en dat de taak van de
OD 'uitsluitend' zou bestaan 'in het leveren van militaire bijstand op
verzoek van vorenbedoelde civiele autoriteiten", maar de Contact-Com-
missie vernam niet dat hij op diezelfde dag zijn gewestelijke comman-
danten had geïnstrueerd, een repressieve militaire censuur voor te berei-
den", Ruim veertien dagen later trouwens, op 28 september, deed hij die
gewestelijke commandanten een rondschrijven toekomen waaruit bleek
dat hij toch weer verder ging dan de regering wenste"; zeker, hij wees
er die commandanten op dat ten aanzien van de onderschikking van de
OD 'de uitdrukkelijke order van de regering ... dient te worden gevolgd',
maar daaraan werd toegevoegd: 'Een en ander verhindert niet dat in
noodtoestand waarin het civiele gezag tot ordehandhaving niet bij machte
is, de militaire taak van de OD kan medebrengen, dat de OD-comman-
dant gerechtigd en zelfs verplicht is, de nodige orde- en veiligheidsmaat-
regelen te nemen."

Dan was er de tweede taak: de OD wilde deelnemen aan de bevrij-
dingsstrijd. De organisatie had evenwel nauwelijks wapens en de vor-
ming van de Stoottroepen, waartoe Six op 1 mei '44 last had gegeven,
was slechts hier en daar gelukt. Bitter teleurgesteld was Six geweest toen
hij begin september uit Londen had vernomen dat vooreerst slechts op
de terreinen van de RVV gedropt zou worden en dat de OD, voorzover
hij wapens en sabotagemiddelen zou ontvangen, deze via de RVV zou
krijgen - nu, hij twijfelde er geen seconde aan dat hij, als hij van de
medewerking van Thijssen afhankelijk was, met lege handen zou blijven
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Wij vermelden in dit verband dat de VlV-groep in september '44 een eigen
stoottroep ging vormen, het z.g. Vendel Vrij Nederland; dat vendelontving zijn eerste
wapens van de door mej. J. J. van Tongeren geleide Groep-zooo.
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