KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

zitten. Op 24 september seinde hij aan de regering en prins Bernhard!
dat de OD bestond ‘uit meer dan honderdduizend man, veelal met zorg
in goede militaire formaties ingedeeld’ (dat ‘meer dan honderdduizend’
was slechts een hoogst onzekere optelsom van de personen die re€el aan
het OD-werk deelnamen, enkele duizenden misschien, en de overigen
die op zijn best hadden doen weten dat de OD, als het zo ver was, een
beroep op hen kon doen). Voor die OD nu, aldus het telegram van Six,
was

‘door de minister van oorlog bij herhaling bepaald dat deze als militaire macht
zal optreden. Daartoe zijn echter wapens nodig. RVV en KP beschikten tot voor
kort over geen tweeduizend man, al zal dit aantal door aanhaken van losse groepen
aanmerkelijk groeien. Afwerpterreinen OD zijn met veel zorg uitgekozen en u
reeds anderhalf jaar geleden opgegeven. In afwachting van de door u toegezegde
wapens werden deze terreinen lange tijd bewaakt. Daarop geen wapens ontvan-
gen. Ook aan uw bericht, dat wapens voorlopig via RVV-afwerpterreinen voor
OD zouden worden afgeworpen, is geen gevolg gegeven. Daarmee is zelfs geen
begin gemaakt . . . Leiding van Delta’s is in de meeste gewesten in handen der
OD-commandanten, aangezien veelal opper- en hoofdofficieren met autoriteit.
Hun toch reeds moeilijke taak mag niet onnodig door u worden verzwaard.
Verzoeke derhalve gaarne omgaand bericht of wapens ook op eigen terreinen
OD zullen worden afgeworpen.’

Zo was de situatie in september ‘44 deze dat aan de OD geen gezags-
uitoefening was toegestaan en dat de organisatie landelijk nog vrijwel
ongewapend was. Daarmee is echter niet alles gezegd. Zonder dat zulks
door de betrokkenen ten volle werd beseft, was in die maand het illegale
machtscentrum in Amsterdam komen te liggen: daar vergaderde de
Contact-Commissie der Illegaliteit, daar was een van de twee vergader-
adressen van het College van Vertrouwensmannen (het andere was in
Den Haag) en vooral: daar werd het hoofdkwartier van de Binnenlandse
Strijdkrachten opgebouwd. Van de vorming van die BS was Six een
overtuigd voorstander; hij verwachtte dat goed gewapende en goed
geoefende Binnenlandse Strijdkrachten de bezetter vooral vlak v6ér de
bevrijding meer schade zouden kunnen berokkenen en dat zij ook meer

' Telegram, 24 sept. 1944, van P. J. Six aan BI (Vollgraff: ‘Overzicht telegrammen’, p.
52). 2 De door de OD opgegeven afwerpterreinen voldeden niet aan de eisen van
de Britse luchtmacht; dat werd pas medio september ‘44 aan Six bericht maar het
desbetreffende telegram was nog niet ontvangen en gedecodeerd toen hij zijn klacht
van de 24ste september uitte. Het BBO had hem medio september ook doen weten
dat hij nieuwe afwerpterreinen kon opgeven in het oosten en noorden des lands.
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