
HET BELEID VAN SIX

objecten als electrische centrales, bruggen, sluizen en dijken tegen ver-
nieling zouden kunnen beschermen dan aan losse kleinere formaties
mogelijk zou zijn, anders gezegd: hij dacht in dezelfde lijn als het
Geallieerde opperbevel, de Nederlandse regering, de geheime diensten
in Londen, de Contact-Commissie der Illegaliteit en invloedrijke voor-
mannen van die illegaliteit als Walraven van Hall en Neher - Thijssen
en van Bijnen daarentegen zouden zich, zolang zij aan hun eigen kleinere
formaties vasthielden, steeds meer isoleren.

Daar kwam bij dat Six in het hoofdkwartier van de BS veel sterker
stond dan Thijssen en van Bijnen: Thijssen handelde alsof dat hoofd-
kwartier niet bestond en van Bijnen had er zich slechts node in laten
vertegenwoordigen. Verder had kolonel Koot, de commandant van de
BS, met Six meer affiniteit dan met diens twee grote tegenspelers. Ook
was de OD in het Delta-Centrum, het beleidsorgaan van Koot, aanzien-
lijk sterker vertegenwoordigd dan de LKP en de RVV. Pruys en Kloots,
de twee LKP-vertegenwoordigers, waren niet tegen Six opgewassen en
voor de twee RVV-vertegenwoordigers: Doorn en van der Gaag (met
wie, zoals nog zal blijken, Thijssen grondig overhoop lag) gold hetzelfde.

Intussen: hoeveel invloed Six ook had in Koots hoofdkwartier, daar-
mee was de zaak nog niet beslist. Koot was ondergeschikt aan prins
Bernhard en Six besefte ten volle dat hij voor zijn gedachtengangen niet
alleen bij Koot maar vooralook bij de prins steun moest vinden. Het
wekte bij hem dan ook grote beduchtheid toen eind september bij het
Delta-Centrum het (overigens onjuiste) bericht binnenkwam dat Thijs-
sen door de linies was gegaan teneinde persoonlijk met prins Bernhard
te spreken. Onmiddellijk gaf Six toen aan Caljé opdracht, zich naar de
prins te begeven. Caljé kwam, gelijk reeds vermeld, pas kort na 20 oktober
in het hoofdkwartier van de prins aan maar voordien was daar reeds een
andere OD-functionaris gearriveerd, reserve-ritmeester H. W. L. Fro-
wein, een van de naaste medewerkers van de OD-commandant in het
Gooi. Frowein had voor zijn vertrek uitgebreid met Six gesproken. Hij
vervoegde zich op 2 oktober bij het hoofdkwartier van de prins en kon
Six enkele dagen later een lang telegram sturen 1 waarin het wel 'ontoe-
laatbaar' werd genoemd, 'dat de OD in welke vorm ook een monopolie-
positie met exclusieve rechten voor zich alleen opeist', maar waarin ook
deze belangrijke passage voorkwam: 'De bezwaren tegen Lange Karel'?

1 Tekst d.d. 6 okt. I944 in Vollgraff: 'Overzicht telegrammen', p. 63-66. 2 Thijssen,
die meestal als 'Jan' of 'Lange Jan' werd aangeduid, heette 'Karel' of 'Lange Karel' in
zijn contact met het Bureau Inlichtingen.
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