
KOOT, THI]SSEN EN VAN BI]NEN

'van RVV werden met aandacht aangehoord en waren voor het grootste gedeelte
bekend. U zult nu ook wel vernomen hebben dat Karel hier niet is aangekomen
en zelfs niet hierheen is vertrokken ... Ik kan u verzekeren dat men er hier nu
volkomen van overtuigd is dat Lange Karel niet de aangewezen man is om
ondanks zijn prima functionerende radioverbinding berichten voor anderen
zonder enig voorbehoud en censuur zijnerzijds door te geven. Derhalve is het
van het grootste belang dat de directe radioverbinding AHK-OD en O[pperbe-
velhebber) NBS tot stand komt.'

Inderdaad, die directe radioverbinding welke tijdwinst betekende (Six
kon de prins altijd via de omweg over Londen bereiken), kwam enige
tijd later tot stand. Trouwens, ook de eigen zendverbindingen binnen
bezet gebied ging de OD in belangrijke mate activeren: van november
'44 af stond het hoofdkwartier van de OD in regelmatig contact met niet
minder dan 13 zendstations in vrijwel het gehele bezette gebied. Welis-
waar werden de meeste van die stations begin '45 door de Duitsers
uitgepeild en opgerold 1, maar het gehele net was toen voor het hoofd-
kwartier van de OD minder belangrijk geworden, zulks om twee rede-
nen: een technische en een algemene. De technische was dat, gelijk in
het vorige hoofdstuk uiteengezet, de clandestiene telefoonverbindingen
steeds beter gingen functioneren, de algemene dat er, naarmate de Bin-
nenlandse Strijdkrachten een duidelijker structuur aannamen, voor de
OD als zodanig steeds minder eigen taken overbleven. Die taken waren

1 Het had ir. J. P. Heyboer die de opbouw van dat zendernet had geleid, veel moeite
gekost er de apparatuur voor bijeen te scharrelen en deze was, Heyboer besefte het,
verre van perfect: er moest te lang op één golflengte worden uitgezonden. Inderdaad,
de meeste van die zenders werden na enige maanden door de Funkfahndlmg uitgepeild.
Dat geschiedde ook met de twee centrale stations van de OD, die zich in Blaricum
en Amsterdam bevonden - bij de overval op de Amsterdamse zender viel ir. Heyboer
in Duitse handen; hij is op 14 april '45 gefusilleerd. Alleen al deze overvallen op de
OD-zenders hebben aan bijna zestig illegale werkers het leven gekost. 'Hoewel het
personeel', aldus ir. W. J. L. Dalmijn, die in de zomer van '44 Heyboers centrale
functie had overgenomen, 'zeer goed op de hoogte was van de tekortkomingen in de
apparatuur van de Binnenlandse Radiodienst bij langdurig bedrijf, heeft het niet
geaarzeld, met de in wezen gevaarlijke apparatuur onafgebroken de dienst gaande te
houden' (W. J. L. Dalmijn: 'Verslag betr. de Binnenlandse Radiodienst van de OD
over het tijdvak september 1944 tot mei 1945' (z.j.), p. 19 (Doc 11-582,i-8)). Dalmijn
rekende later uit dat de codetelegrammen die in de hongerwinter via dit zendernet
waren uitgewisseld, tezamen een boek zouden vullen van ca.450 pagina's. De leiding
van dit radioverkeer bleef overigens niet bij het hoofdkwartier van de OD berusten
maar werd eind '44 overgenomen door het Eindhovense bureau van BI; het binnen-
landse zendernet van de OD werd dus een directe leverancier van inlichtingen ten
behoeve van de Geallieerde oorlogvoering.
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