
KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

koerierster naar Doorn toe die diep ondergedoken zat in Maarn 1 en
Doorn spoedde zich naar Amsterdam waarbij hij, aangezien hij alle weg-
en treincontroles wilde vermijden, het traject Utrecht-Amsterdam afleg-
de in een binnenschip. Naast Doorn werd Frans Goedhart (in die tijd
weer 'Pieter 't Hoen' van Het Parool) op het door de Raad van Verzet in
te dienen lijstje geplaatst - meer dan twee namen kon van der Gaag
evenwel niet aan Cramer kenbaar maken. Cramer zei toen: 'Zet er maar
een naam bij, want het College van Vertrouwensmannen wil drie namen
hebben, zet uw eigen naam er bij.' 'Ik heb', aldus van der Gaag,

'gezegd: 'Dan moet u goed begrijpen, dat ik het alleen doe op uw verzoek en
niet om gekozen te worden. Ik heb nooit aanraking gehad met regeringscolleges
en ik ken dat werk niet.' Ik heb er aan toegevoegd: 'Wij willen Henk. Dit is een
man die zich altijd voor politiek heeft geïnteresseerd en die verbindingen heeft
met regeringsinstanties. Hij is eerlijk en moedig en heeft veel doorgemaakt' - ik
dacht nog bij mezelf: en het is geen communist, gezien zijn Oranjekrant'?

De drie candida ten werden door de Vertrouwensmannen besproken.
Doorn vonden zij, blijkens de nummers van De Oranjekrant welke zij
onder ogen hadden gehad, nogalonevenwichtig en ook Frans Goedhart
die als eigenzinnig bekend stond en bovendien in zijn artikelen in Het
Parool een radicale vernieuwing van het partijwezen voorstond, zagen zij
liever niet in hun midden verschijnen - hun keuze viel op van der Gaag.
Deze begreep daar niets van ('ik weet nog niet', zei hij in ' 50 aan de
Enquêtecommissie, 'waarom ze mij hebben gekozen") maar weigerde
persoonlijk niet en in een daaropvolgende samenkomst met Doorn,
Couvée en Wagenaar (een samenkomst waar ook Cramer aanwezig was
en Johan Engel, die zeer aan Thijssen verknocht was, ontbrak) werd
goedgevonden dat van der Gaag zitting zou nemen in het College van
Vertrouwensmannen.

Nog vóór die beslissing (zij was in afwezigheid van Thij ssen genomen)
had Thijssen van van der Gaag persoonlijk gehoord hoe de voordracht
luidde en dat van der Gaag zelf ('Richard') onder geen beding plaats zou
nemen in het College. 'Hij zei mij met nadruk', schreef Thijssen op 19
september (twee dagen na het begin van de grote Geallieerde luchtlan-
dingen) in een 'aan mijn medeleden van de Raad' gerichte brief" 'dat,

1 Doom was in februari '44 opgesloten in het concentratiekamp Amersfoort en daaruit
eind augustus ontsnapt. 2 Getuige]. van der Gaag, Enq., dl. V c, p. 482. 3 A.v.
, RVV, I f.
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