
THIJSSEN IN CONFLICT MET ZIJN MEDE-RAADSLEDEN

mocht onverhoopt de keus op hem vallen, hij in ieder geval zou weigeren.'
Nu had hij toch 'ja' gezegd, wan~, aldus Thijssen, 'bij kennismaking met
de andere vertrouwenslieden (was) hem gezegd, dat deze aanwijzing een
bevel was en dientengevolge kon hij niet weigeren. Hiertegenover merk
ik op', schreefThijssen,

'dat ik mij met deze gang van zaken niet verenig. Het is wel het grootste paskwil
dat wij ooit in deze oorlog hebben meegemaakt, dat een onzer op een dergelijke
wijze zichzelf in een vertegenwoordigende functie plaatst en dit, terwijl het
niet-aanvaarden van het door ons allen voorgestelde lid van de Raad een dusda-
nige discriminatie betekent dat wij naar mijn mening ons onmiddellijk uit dit
college dienen terug te trekken .

. . . Ik verzoek de Raad, deze aangelegenheid in stemming te brengen, zo nodig
schriftelijk ... Wenst Richard zich niet terug te trekken, dan dient hij de Raad
te verlaten.'

Op diezelfde rode september richtte Thijssen voorts een scherpe brief
tot Wagenaar' wien hij verweet, goedgevonden te hebben dat de RVV
zou zijn vertegenwoordigd in het Delta-Centrum, hetwelk, zo gafThijs-
sen van der Gaags woorden weer, 'in dit tijdsgewricht wel de verant-
woordelijkheid zalovernemen van de mannen die nu in het vuur staan.
Je houde mij ten goede', zo ging Thijssen verder,

'dat ikjou, vroeger een principiële vrijheidsstrijder, vraag: waar halenjullie onder
deze omstandigheden de lust vandaan, om kostbare tijd van flinke, intelligente
mannen te besteden aan zulk een gedoe? Blijf toch een fatsoenlijke en vóór alles
nuchtere kerel, laat je niet opwinden door de gebeurtenissen, zie toch in dat het
al heel mooi is als enkele brigades van ons en van [de] KP, die de belangrijkste
objecten moeten verzorgen, en daarvoor enige capaciteiten bezitten, hiervoor nog
wat wapens krijgen; dat het meer dan absurd is om, terwijl het Geallieerde leger
hier binnenvalt en onze mensen op vele plaatsen in de strijd zijn, nog een geheel
nieuwe, militair onbruikbare organisatie op touw te gaan zetten en te verlangen
dat wij daar onze tijd aan geven, nieuwe bevelsinstanties tussen A[llied} H[igh}
C[ommand} en troep te schakelen en burelen te gaan vormen, zoals Frank" mij
vertelde, en nog meer papierverknoeiers aan het werk te zetten.

Begrijp mij goed: ik kam de Driehoeksidee niet af, ik neem aan dat ze goed
had kunnen werken en na de oorlog nog enige tijd van belang zal zijn, maar dit
goede idee of nog liever de bereidheid van de OD om hieraan mede te werken
komt te laat, daar is nu geen tijd voor, voor bevelvoering tijdens gevechtshan-
delingen deugt het ding niet en daarom vormt het op het ogenblik een ernstige

1 A.v. 2 Van Bijnen.
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