
THIJSSEN IN CONFLICT MET ZIJN MEDE-RAADSLEDEN

schatten. Er waren dingen die rechtgezet dienden te worden. Dit geschiedt
volkomen sans rancune onzerzijds en met volkomen waardering voor jouw
capaciteiten. Wij hopen dat de samenwerking goed zal blijven' -

nu, daaraan was in en door deze briefwisseling de basis komen te'

ontvallen, zeker aan Thijssens kant. Notabene: hi} had in april '43 het
initiatief genomen tot de oprichting van de Raad van Verzet, zijn me-
deleden persoonlijk gevraagd met hem de Raad te vormen, gezorgd voor
uitstekende radioverbindingen met Londen, twee geheime agenten
(Ausems en Mulholland) opgevangen, het Operatie-Centrum gevormd
en geleid - om dan thans een terechtwijzing te ontvangen van zijn
medeleden van de Raad was hem onverdragelijk; hij kon er slechts het
bewijs in zien dat zij danig onder de invloed waren geraakt van de (zo
zag hij het) door Six gedomineerde Amsterdamse groep die haar uiterste
best deed, hem en van Bijnen de feitelijke leiding van de semi-militaire
operaties te ontrukken.

*

Wij nemen aan dat Thijssen de brief van zijn medeleden van de Raad
van Verzet in de avond van de z rste of op de zzste voor zich had liggen
- op de zzste ontving hij een telegram van de prins waarin deze hem er
op wees dat hij zich 'aan Driehoek (had) te onderwerpen. Prins verzoekt
u mee te delen dat hij met dit gekrakeel niet wenst te worden lastig
gevallen.'!

Vijf dagen later, 27 september, kwam bij kolonel Koot een telegrafisch
bericht uit het hoofdkwartier van de prins binnen (wij maakten er al
melding van): 'jan repeatjan oj RVV arrived with prince' - dit bericht (zijn
oorsprong is duister) was onjuist, maar voordat zulks in Amsterdam
bekend was, had de onmiddellijk bijeengekomen Raad van Verzet be-
sloten, Thijssen uit te stoten.

Enkele dagen later (de precieze datum is niet bekend) verscheen
Thijssen in Amsterdam. De scherpste kantjes van de met de Raad van
Verzet gerezen conflicten werden bijgeslepen, zijn uitstoting werd on-
gedaan gemaakt en hij voerde een eerste bespreking met kolonel Koot.
Aan deze zei hij, 'dat hij', aldus later Koots chef-staf, de Boer, 'ingevolge

I Telegram, 22 sept. 1944, van prins Bernhard aan]. Thijssen (LO/LKP, 5 G).
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