
KOOT, TH1JSSEN EN VAN B1JNEN

bevel van prins Bernhard rechtstreeks onder diens bevelen stond' (zulk
een 'bevel van prins Bernhard' is nimmer uitgegaan) 'en de C[omman-
dant] B[innenlandse] S[trijdkrachten]' (kolonel Koot) 'niet wenste te
erkennen, tenzij deze hem zijn aanstelling tot CBS kon tonen." Dat
laatste was Koot onmogelijk (gelijk al weergegeven, ging pas op 2 oktober
het telegram uit waarin deze de prins verzocht, zijn benoeming te
bekrachtigen) - reden te meer voor Thijssen om Amsterdam te verlaten
met het vaste voornemen, zich van de kolonel, zijn staf en het gehele
Delta-Centrum niets aan te trekken.

In Rotterdam vond hij voor dat voornemen steun bij van Bijnen. Deze
laatste en hij zonden op loktober een brief aan kolonel Koot waarin zij
er op wezen dat zij eigen radioverbindingen met Londen en de prins
hadden alsmede eigen radioverbindingen met hun verzetsgroepen, zodat
het veel rationeler was indien de prins hun zijn opdrachten rechtstreeks
zou doen toekomen in plaats van via kolonel Koot.

Enkele dagen later trok Ausems, de uit de RVV afkomstige geheime
agent, die een grote verering voor Thijssen koesterde, op verzoek van de
Raad van Verzet naar Amsterdam. Wat hij daar van Koots hoofdkwartier
zag, beviel hem allerminst. 'Men heeft', rapporteerde hij telegrafisch aan
het Bureau Inlichtingen te Londen,

'kornplete burelen ingericht met fraaie titels, huistelefonen, secretaressen, enz.
Men telefoneert met Eindhoven via een zogenaamde privélijn." Men geeft
bevelen en contrabevelen, maar niemand is actief strijdend. Men roept mensen
naar Amsterdam voor wie elk uur kostbaar is ... Voorbeelden: Capt. King' werd
uitgenodigd naar Amsterdam te komen, eveneens Karel', johan" en ik. Onze
algemene ervaring is deze: zijn ze gek geworden? Ik persoonlijk zal zorgvuldig
alle contact met OD en Driehoek vermijden, tenzij u mij daartoe uitdrukkelijk
bevel geeft. Deze mensen kunnen goede militairen zijn, van illegaal werken en
daarin resultaten herhaal resultaten behalen, hebben zij geen kaas gegeten. Mijn
onafhankelijke positie laat mij toe, hier vrij te kunnen spreken .... Ervaringen
Amsterdam maken mij zeer bang voor goede afloop indien Driehoek en OD zich
intensief gaan bezig houden met RVV en KP. Stoottroepen OD daarom beter op
te lossen in verband RVV en KP.'"

1 M. de Boer: 'Verslag ... BS', p. 13. 2 Vermoedelijk doelde dat op de RR-
telefoonverbinding met Oss - een dergelijke verbinding van Amsterdam uit met
Eindhoven is ons onbekend; mogelijk is ook dat Ausems de 'OD-verbinding'
Amsterdam-Utrecht-Nijmegen op het oog had. a 'De SAS-agent Kirschen.
4 Thijssen. 5 Johan Engel. 6 Telegrammen, 6 en 7 oktober 1944, van A. W. M.
Ausems aan BI (Londen) in: 'Arnold' (Ausems): 'Driehoekskwesties en ontslag Jan'
(juni 1945), p. II (RVV, 7 d).
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