
KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

Vermoedend dat in een groot aantal gewesten tot de OD behorende
officieren BS-commandant zouden worden, tekende Thijssen bij voor-
baat protest aan. Koot evenwel, aldus Thijssens verslag,

'verklaarde ... de mening te zijn toegedaan dat de leiding van het verzet in
handen van ervaren militairen behoort te worden gelegd en lichtte dit als volgt
toe: 'Volgens uw opvatting zou een soldaat het meest geschikt zijn voor com-
mandant, omdat die alleen de wapens gehanteerd heeft. En zegt u nu eens zelf:
wat heeft u persoonlijk op het gebied van het actieve verzet gedaan?' , -

woorden van Koot die, gesteld al dat zij zo zijn geuit, in elk geval door
Thijssen onjuist werden geïnterpreteerd, want dat Thijssen belangrijk
illegaal werk had verricht, was aan Koot bekend. Thijssen evenwel,
lichtgeraakt en geprikkeld als hij was, hoorde in die woorden slechts een
persoonlijke belediging. Geen wonder dat er op zakelijk gebied geen
accoord tot stand kwam: Koot betoogde dat het gewapend verzet van
Amsterdam uit zou worden geleid, Thijssen zei dat van Bijnen en hij in
elk geval de leiding wilden houden over hun eigen groepen, en wilde
men eenheid, dan kon men, zei Thijssen, de uit RVV'ers, KP'ers en
OD'ers te vormen eenheden het best het karakter geven van 'autonoom
opererende brigades'. Wie de activiteit van die brigades zou moeten
coördineren, liet hij in het midden. Gaat het te ver, te veronderstellen
dat hij op die rzde oktober aan zichzelf dacht? Wij menen van niet.

Een bevestiging van die veronderstelling zien wij in het feit dat
Thijssen (wiens tocht naar Drente niets had opgeleverd en die weer naar
het westen was teruggekeerd) nog geen twee weken later, 24 oktober, tot
een felle aanval op de Knokploegen overging. Hem hadden berichten
bereikt dat in het oosten en noorden des lands OD'ers tot BS-comman-
dant waren benoemd zonder overleg met de commandanten der RVV-
brigades (blijkens zijn eigen overzicht had de RVV overigens geen
groepen in de noordelijke provincies) en bovendien had hij vernomen
dat RVV-groepen hier en daar door Knokploegen waren tegengewerkt
- zo had de Knokploeg-Twente Brinkgreve met zijn jedburgh-team als
het ware afgesnoept van de RVV-brigade. Dat alles had bij Thijssen grote
verontwaardiging gewekt. Hij richtte op 24 oktober een lang memoran-
dum tot kolonel Koot (van Bijnen ontving er afschrift van) I waarin hij
bepleitte dat de Binnenlandse Strij dkrachten gereorganiseerd zouden

I Enq., punten g en h, gesrenc. bijl. 116 en LOjLKP, 5 G, gedeeltelijk afgedrukt in
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