
KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

Tenslotte bepaalde Koot dat de afwerpterreinen van de KP, de OD en
de RVV voortaan ter beschikking zouden staan van de rayon-comman-
danten der Stoottroepen.'

Het was Koot duidelijk dat van Thijssen geen loyale medewerking bij
de uitvoering van dit bevel te verwachten was. Thijssen afzettend was
hij zeker van de steun van de overige leden van de Raad van Verzet alsook
van de vertegenwoordigers van de LKP in het Delta-Centrum bij wie
Thijssens aanval op de Knokploegen grote verontwaardiging had gewekt.
Op I november hakte Koot de knoop door: hij zond Thijssen een scherpe
brief (afschriften werden gezonden aan de Raad van Verzet, aan de
brigadecommandanten van de RVV en aan de prins)" waarin hij Thijssen
'sabotage en verzet tegen elk gezag dat niet het uwe is', verweet; hij
onthief hem 'met onmiddellijk inwerkingtreden van dit bevel' van het
commando over het Operatie-Centrum van de RVV en over de daaron-
der ressorterende brigades, belastte een waarnemer met dit commando
en droeg Thijssen op, de leiding van zijn radioverbindingsnet 'onmid-
dellijk' aan die waarnemer over te dragen. 'Eerlijkheid gebiedt mij', aldus
de laatste passage van Koots brief, 'u als aftredend commandant mijn
waardering uit te spreken voor hetgeen u organisatorisch hebt
bereikt.'

Thijssen antwoordde dat hij met de door kolonel Koot benoemde
waarnemer niets te maken wilde hebben, dat hij Gerben Wagenaar tot
zijn opvolger benoemde en dat hij weigerde, zijn radioverbindingsnet
(hij zag het als zijn eigen creatie en het net maakte formeel niet deel uit
van de RVV) over te dragen. Als 'HRD' ('Hoofd Radiodienst') zond hij
Koot, wiens handelwijze hij 'onbegrijpelijk' noemde, een aggressieve
brief ('ge hebt geen illegale ervaring - ge hebt niet deelgenomen aan
actief verzet')", waarin hij meedeelde dat hij tegen diens beslissingen bij
prins Bernhard in beroep ging. Koot lichtte onmiddellijk de prins in
waarom hij Thijssen had afgezet; dat was, berichtte hij, al onvermijdelijk
geworden doordat de OD en de KP elke verdere samenwerking met
Thijssen hadden geweigerd. 'Mijn bezorgdheid grote kwetsbaarheid

1 Het denkbeeld, de gewestelijke commandanten (Strijdend Gedeelte) onder zes
rayon-commandanten te plaatsen was afkomstig geweest van Kaats chef-sta(kapitein
de Boer; deze was van oordeel dat het grote moeilijkheden bood om van Amsterdam
uit voldoende toezicht uit te oefenen op wat de gewestelijke commandanten verricht-
ten in de dertien gewesten waarin de BS benoorden de grote rivieren waren inge-
deeld. 2 Enq., dl. VII b, p. 38. > Brief, 2 nov. 1944, van J. Thijssen aan H. Koot
(a.v., p. 39-41).
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