KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

Doorn trachtte, gelijk in het vorige hoofdstuk vermeld, in het kader
van ‘Pegasus II’ samen met Thijssens secretaris, van Hoorn Alkema (deze
zou Thijssens kijk op de situatie weergeven), over de Rijn te komen.
Doorn kwam daarbij om het leven en van Hoorn Alkema viel in Duitse
handen. Zouden zij het hoofdkwartier van de prins hebben bereikt, dan
zou overigens elke discussie over de positie van Thijssen nakaarten zijn
geweest: ‘Lange Jan’ was op 8 november door de SD gearresteerd.

Thijssens naaste medewerkers waren diep verontwaardigd toen zij ver-
namen dat hij door kolonel Koot was afgezet. De commandant van de
RVV-brigade-Zwolle zond een schriftelijk protest aan Koot toe waarvan
van Bijnen afschrift ontving (‘“Wij zijn onder Jan begonnen en zullen zo
eindigen’'), de commandant van de brigade-Twente, kapitein Lancker,
uitte zijn gevoelens in een brief aan van Hoorn Alkema (‘Van het ontslag
van Jan snap ik niets . . . Ik heb het gevoel dat we in de soep worden
gereden’?), de commandant van de brigade-Rotterdam, Th. A. W. Ruys
(opvolger van Hoogeweegen die naar het Zuiden was vertrokken), deed
Koot weten dat zijn mannen en hij diens besluit ‘met grote ontsteltenis’
hadden vernomen (‘omdat wij allen Jan waarderen en in hem als com-
mandant het grootste vertrouwen stelden’), Eskes stuurde een woedend
schrijven aan Koot: ‘Gij ontziet u niet’, beet hij deze toe, ‘onze Com-
mandant, die wij uit ervaring als een onkreukbaar mens en uit de
resultaten als de beste aanvoerder uit ons midden kennen, op infame
wijze de in de strijd verworven distinctieven af te rukken’* Er zijn
wellicht meer protesten geweest, maar er zijn er niet meer bewaard
gebleven.

Weinig fantasie is nodig om zich in te denken wat in die dagen in
Thijssen zelf omging. Hij voelde zich door Koot (met zijn vijand Six op
de achtergrond) terzijde geschopt, lafhartig in de steek gelaten door de

! Brief, 17 nov. 1944, van de commandant van de RVV-brigade-Zwolle aan H. Koot
(LO/LKP, EE-1). 2 Brief, 10 nov. 1944, van A. F. Lancker aan W. van Hoorn Alkema
(RVV, 2a). > Brief, 9 nov. 1944, van Th. A. W. Ruys aan H. Koot (Collectie-Th. A.
W. Ruys (RvO)). * Tekst van de brief d.d. § nov. 1944 in het verhoor van Koot,
Eng, dl. VIl ¢, p. 166-67.
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