
THIJSSEN NA ZIJN ARRESTATIE

inderdaad, de SD achtte het in het belang van de bezetter, de bestaande
tegenstellingen in de illegaliteit te verscherpen en uit te buiten.'

Frank en Haubrock waren zich bewust dat hun een van de belangrijkste
leiders van de illegaliteit in handen was gevallen. Schreieder werd ge-
waarschuwd en kwam uit Zwolle onmiddellijk naar Den Haag, zijn
codespecialist May en twee van zijn secretaressen meenemend. Thijssen,
aldus May, '/egte eine ausgezeichnete Haltung an den Tag, gab alles was ihn
selbst betrof, an, hat jedoch keine Namen und keine Adressen van anderen
Personen genannl, mil denen er xusammengearbeitet halte, sojern sich diese Leute
noch in Freiheit befanden.'? Tientallen namen en adressen waren Thijssen
bekend - hij hield ze alle geheim. Ook de rol die Eskes in de RVV had
gespeeld, verzweeg hij, zodat deze naar een spitterskamp bij Arnhem
werd gestuurd (waaruit hij spoedig wist te ontsnappen). Hij deed wèl
mededelingen over zijn conflict met de OD en kolonel Koot (op dat punt
stond hij trouwens zwak, doordat hij bij zijn arrestatie Kaats brief van
I november bij zich had en misschien ook nog andere stukken) - na
enige tijd vertelde hij de SD ook over zijn contact met 'Captain King',
wiens onderduikadres bij Scherpenzeel hij opgaf, wel wetend dat Kir-
schen dat adres al een week of twee eerder had verlaten.

1 Terwijl Brinkman in RVV-kringen het bericht verspreidde dat Thijssen door een
RVV'er was verraden, was Thijssen zelf, misleid door de SD'ers Frank en Haubrock,
er van overtuigd dat Six de SD telefonisch een tip had gegeven of had laten geven
met betrekking tot zijn autorit. Van Hoorn Alkema kreeg enige tijd later een briefje
van een meisje dat in een cel naast die van Thijssen had gezeten; het briefje bevatte
een boodschap die zij op verzoek van Thijssen uit haar hoofd had geleerd. 'In het
briefje stond', aldus later van Hoorn Alkema, 'dat hij nu wist wie hem verraden had,
zonder te zeggen wie.' (getuige W. J. van Hoorn Alkema, a.v., p. 1712).

Inderdaad, onder die RVV'ers die het nauwst met Thijssen hadden samengewerkt,
waren er verscheidenen die er van overtuigd waren dat 'de OD' (en zij dachten dan
meestal aan de chef-staf van die organisatie, Six) Thijssen in handen van de vijand
had gespeeld. Die veronderstelling leek bevestigd te worden toen Frank en andere
SD'ers tijdens hun verhoren in '45-'46 hun verzinsel uit november '44 gingen
herhalen, meestalom in het gevlij te komen bij 'linkse' rechercheurs van de Bijzondere
Rechtspleging, "ich habe es', zei Haubrock toen hij door de Enquêtecommissie onder'
ede werd verhoord, 'imsthliessend [älschlicheru/eise auch mitbestätigd.' (getuige H. K. O.
Haubrock, a.v., p. 1266).

Aangezien het ons bekend is dat er tot de huidige dag (1981) oud-leden van de
RVV zijn die aan de verraad-hypothese vasthouden, althans deze niet verwerpen,
stellen wij er prijs op als onze opinie vast te leggen, niet in te zien dat er reden is tot
twijfel aan de juistheid van de verklaring welke Haubrock onder ede heeft afgelegd.
Six was er, menen wij, geenszins de man naar om een laaghartigheid te bedrijven als
hem toen en later in RVV-kringen is aangewreven. 2 E. G. May: 'Tätigkeitsbericht'
(juni 1946), a.v., dl. IV b, p. 19.

627


