
KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

Na enige tijd liet Schreieder hem naar Zwolle overbrengen. De ver-
horen werden daar voortgezet. Zij en het gevonden materiaal stelden de
SDin staat, in december '44 enjanuari '45 via diverse V-Männerenkele,
z.g. van de RVV uitgaande schrifturen te verspreiden met scherpe aan-
vallen op de OD die van verraad werd beschuldigd, op kolonel Koot en
op prins Bernhard - de Raad van Verzet waarschuwde tegen deze ver-
valsingen, o.m. in De Waarheid. Al die tijd zat Thijssen in Zwolle gevan-
gen, wetend dat hij een Todeskandidat bij uitstek was, vertrouwend
misschien op de steun welke hem was toegezegd door Schreieder, maar
betwijfelend of die steun op het beslissende moment van voldoende
waarde zou zijn. Zijn gemoedsstemmingen vindt men uitgedrukt in een
aantal van de inscripties welke hij op de muur van zijn Zwolse cel
aanbracht, denkend aan het risico dat hij had genomen door, waarschu-
wingen ten spijt, van de Rode Kruis-auto gebruik te maken ('Hier
vervloekt men zichzelf'), denkend aan zijn vrouw, zijn dappere kameraad
in het verzet ('Haast buigt mij 't moede hoofd ter rust / 0, waar' het van
uw arm omvangen / in 't luist'ren naar uw toverzangen / en van uw mond
in slaap gekust .. .'), denkend aan de glorie van zijn illegale werk, zijn
door Londen zo warm gewaardeerde Radiodienst ('Pas besoin d'espérer pour
entreprendre, ni de réussir pour perséuerer (Prins Will em I)'), denkend aan
zijn wellicht snel naderend levenseinde ('Mourir, c'est partir un peul' 'Het
hart kent zijn eigen droefheid alleen') - maar dan braken toch weer de
formidabele wilskracht en ontembare energie door die hij in zijn gehele
illegale loopbaan aan de dag had gelegd: 'Ons slaat geen stormwind
neder!'

Schreieder was niet in staat hem te redden toen Kolitz zijn naam op
de lijst liet plaatsen van de Todeskandidaten die na de Z.g.aanslag op Rauter
uit Zwolle naar Woeste Hoeve moesten worden overgebracht om er te
worden gefusilleerd. Op de executieplaats trachtte Thijssen als enige te
ontkomen. Dat mislukte.

*

Thijssens arrestatie bracht aan delen van het RVV-werk een klap toe. Dat
gold nog het minst voor de Radiodienst waarbij hij bekwame medewer-
kers had aangetrokken die in staat waren, de arbeid voort te zetten. F. van
der Laaken werd de nieuwe chef. De eerste moeilijkheid welke deze
moest opvangen, was dat BBO-marconist Mulholland bij de grote Rot-
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