
KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

Duitsers gedood en zondagochtend begonnen daar de moffen razzia's op grote
schaal. Het gevolg was dat vluchtelingen de bossen bevolkten.

Drie dagen heeft dat gijritje geduurd ....
Inmiddels was de vroeg vertrokken wagen wederom ter plaatse verschenen.

Hij kon niet naar Apeldoorn aangezien het daar niet safe scheen te zijn. Wij zetten
hem 10 km verder ergens goed neer. Hij kon daar niet blijven aangezien de
Moffen ook daar razzia's hielden en de wagen bijna insloten. De jongens vonden
echter nog een gat en ontvluchtten via een grote omweg met de wagen weer
terug. Wij hebben hem toen maar weer opgeborgen en zijn maandagochtend
weer met de wagen vertrokken en daar had hij rust op een goed plaatsje. De
situatie ter plaatse was nu zo langzamerhand oudragelijk. Heel de week praatte
men over het geval. Het was hopeloos. Ik besloot de streek te verlaten. De ploeg
vertrok en enige lieden bleven achter ter regeling van de lopende zaken. Ik
waarschuwde de Gewestelijk Sabotage-Commandant II te Apeldoorn en vroeg
hem het terrein te liquideren. Na enige dagen kregen wij contact met Tonnie.'
Dat ging best. Het losse restje werd door hem meegenomen en kwam goed over.
Het contact met Apeldoorn was weg. Enige lieden waren gepakt en gefusilleerd.
Het gevolg was dat de top de benen nam en alle mannen met vacantie stuurde.
Het was ten hemelschreiend. Niets kon je meer vinden .

. . . Opgemerkt zij, dat wij hier zitten in een practisch onbekend terrein, waar
wij ons niet ten volle zullen kunnen ontplooien. De Tommies zijn hier wel
dichtbij. Het is constant feest. Wij voeren hier practisch niet veel uit momenteel.
Behalve een beetje rommelen met gevluchte Engelsen doen wij niets. Wij vieren
verlangen eigenlijk naar de ploeg van Rotterdam. Daar horen wij en daar kunnen
wij ons productief maken. Maar dat alles doet niets ter zake .

. . . N.B. Nog iets. Ik heb de getroffen boer schadevergoeding. toegezegd. Na
de oorlog komt dat goed. Die vent heeft zich prachtig gehouden, ondanks alles,
en heeft een grote pluim verdiend. De piloot die dat voor elkaar gebracht heeft
i, niet wijs geweest. Dat is geen oorlogvoeren meer. Dat is bangelijk kinderwerk
naar mijn mening. Gaarne zou ik zien, dat daar werk van gemaakt werd aan de
overzijde. Zo kunnen wij niet werken .... Wij zijn geen stukken vlees, die er op
wachten geconserveerd te worden. Het is nu goed gegaan, maar het had anders
kunnen zijn."

Men ziet: de in de nacht van 30 september op loktober bij Putten
gedropte wapens werden in eerste instantie op de Veluwe opgeborgen.
Vandaar vond dan het verdere transport plaats in grote of kleine hoe-
veelheden. Bij grote hoeveelheden werden bij transporten van de Veluwe
vaak vrachtauto's van de Nederlandse Arbeidsdienst gebruikt en ook wel
auto's van de marechaussee, meegenomen door een aantal chau.ffeursdie

1 Vermoedelijk was dit een KP'er uit de provincie Utrecht. 2 Rapport, 10 okt. 1944,
van 'Chris' aan P. W. Hordijk (LO/LKP, 5 D).


