
KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

de cantine gelegen woning uit een groep van twintig zwaargewapende
KP'ers tot de cantine toe waar vier hunner een SS-uniform, één een
politie-uniform aantrokken. Die vijf werden na een telefoontje aan de
hoofdbewaker op de vierde verdieping (de cellen bevonden zich op de
vijfde) tot het gevangenisgedeelte toegelaten, overvielen op de vierde
verdieping de hoofdbewaker en twee agenten en op de vijfde een paar
andere bewakers en enkele Landwachters. Zes-en-veertig gevangenen,
onder wie vijf-en-dertig politieke gevangenen" werden bevrijd, zulks
terwijl de 'foute' hoofdcommissaris van politie in zijn kamer zat te
werken. Esmeijer verliet als laatste het hoofdbureau. Buiten stonden vijf
auto's van de KP klaar om de bevrijden naar onderduikadressen te
brengen: vier personenauto's en een vrachtauto, merk Ford, die gepant-
serd was. 'Ik reed de pantserford met achttien bevrijde gevangenen',
vertelde die avond 'Blonde Henk'. 'Mijn wagen was de achterste, ik liet
mijn lichten schijnen. Wát een gezicht: vier wagens vol met bevrijde
gevangenen en onze jongens met stens op de treeplanken!"

*

Prestaties als deze versterkten de KP'ers in hun overtuiging dat er geen
illegale werkers waren die in sterker mate dan zij de vijand te lijf gingen.
Van de acties van de 'brigades' van de RVV merkten zij weinig en van
de werkzaamheid van de OD in het geheel niets. Het prestige van de
RVV-groepen leed trouwens schade toen tot de KP'ers doordrong dat
die groepen opdracht hadden gekregen, telefoonkabels door te snijden,
terwijl toch (maar dat wist de RVV blijkbaar niet) het gehele telefoonnet
voor het illegale werk van veel betekenis was. 'C~mmandanten RVV
ontvingen', zo rapporteerde Stoove begin oktober aan van Bijnen (die
het rapport aan Thijssen doorzond),
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