
KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

Bijnen zei dat hij in Rotterdam wilde blijven. Nadat hij vervolgens aldaar
opnieuwoverleg had gepleegd met Thijssen (zij hadden besloten, nauwer
te gaan samenwerken), zonden Thijssen en hij op 29 september een brief
aan kolonel Koot' waarin zij van die nauwere samenwerking mededeling
deden, voorts berichtten dat zij hun eventuele meningsverschillen recht-
streeks aan prins Bernhard zouden voorleggen en tenslotte de tot op die
dag van de prins uitgegane bevelen aldus interpreteerden dat het Delta-
Centrum en zijn Commandant slechts waren 'een orgaan voor de distri-
butie van de algemene bevelen en voor het bevorderen van het systeem
van eenhoofdige bevelvoering in die streken waar tussen verschillende
formaties nog geen overeenstemming is bereikt' - welnu: de LKP en de
RVV waren het eens geworden. Terwijl dit schrijven in voorbereiding
was, ontving van Bijnen bericht van zijn op 18 september in Eindhoven
bevrijde Gewestelijk Sabotage-Commandant III, Borghouts, dat deze
(zoals wij in ons vorige deel vermeldden) er in was geslaagd, op de zoste
en z rste lange besprekingen te voeren met prins Bernhard in diens
hoofdkwartier bij Brussel. 'Kerel', zo antwoordde van Bijnen in een
uitvoerige brief d.d. 28 september",

'wat heb ik gezwoegd en gepiekerd, gevloekt en geknarsetand over die verrekte
bewapening. En dan te bedenken, dat de heren nu met de regelmaat van een klok
afgooien. Als er nu maar drie .slagzinnen' doorkomen, halen we minachtend de
neus op. Vijf of zes per avond wordt nu normaal.

Enfin, volgende oorlog beter.
De bewapening loopt dus, hoewel het nog lang niet is wat het zijn moet, want

er zijn fantastische hoeveelheden nodig.
Nu de hoofdzaak: je initiatief om naar Brussel te stuiven is werkelijk splendid.

Ik ben zo blij als een gek dat ... je er in geslaagd bent, tot P[rins] B[ernhard]
door te dringen en onze belangen te bepleiten, waarmee je tevens de belangen
van ons vaderland ten zeerste gediend hebt. Het mag in alle objectiviteit gezegd
worden, dat het merendeel van alles wat tot dusver is gepresteerd, op rekening
komt van onze jongens.'

Van Bijnen stortte vervolgens Zijn gal uit over het Delta-Centrum.
'Men (heeft)', schreef hij,

1 Brief, 29 sept. 1944, van J. A. van Bijnen en J. Thijssen aan H. KOOI (LOjLKP,
5 B). 2 LOjLKP,4 D. 'De slagzinnen waarmee in de Londense radio-uitzendin-
gen de droppings werden aangekondigd.


