
VAN BIJNENS BRIEVEN AAN BORGHOUTS

groepen, rukken aan de ketting als nijdige honden. Ze grommen te willen
toebijten. Maar: nu niet, nog niet.

Wij doen wat we kunnen, maar er is maar één mogelijkheid: aanvallen, nu!
Over veertien dagen is Nederland volkomen uitgeput, uitgehongerd, uitgeroofd.
Moet ik nu aanvallen? Mijn beste mensen offeren? Zonder nuttig effect te
bereiken? Alleen maar om te sterven in schoonheid? Quien sabe?' Ik niet. En
daarom speel ik troef, d.w.z. ik gehoorzaam aan mijn bevelen en ik wacht, wacht.
Eindeloos. Enfin, laat ik ophouden met dit pathetisch gedoe! Het heeft weinig
ander nut, dan jou een inzicht te geven in de situatie en je, naar ik hoop, nog
vastberadener te maken. Overigens deed het ook mij goed, mijn opinies en
gevoelens eens in woorden te kristalliseren.'

Na die ontboezeming kwam van Bijnen 'terzake: de situatie op 'ver-
zetsgebied'. Er is', schreef hij, 'slechts één woord voor: droevig.' Kolonel
Koot miste 'volkomen, maar dan ook volkomen, het inzicht in de moge-
lijkheden en vooral de onmogelijkheden van het maquis-werk', zijn
bevelen waren, 'enkele héél goede buiten beschouwing gelaten', 'om dol
van te worden', de invloed van de OD steeg - hij had nu weer een bevel
ontvangen dat inhield dat de z.g. beschermingstaken volgens aanwijzin-
gen van sectie V van de OD (majoor Kok dus) moesen worden uitge-
voerd,

'ik pas voor de eer ... Dit gaat niet, positief niet ... Je weet dat ik, om het nu
maar eens duidelijk te zeggen, de pest heb aan die verfoeilijke Ol.r-mentaliteit,
dat 'attentisme' ... Ik verdom het om aan te zien dat zij ... het gehele verzetswerk
in handen nemen, om er nog maar niet van te spreken dat in de zes provincies,
waarin een gewestelijk commandant gekozen werd, zes O'D' ers commandant zijn
... Als het niet zo tragisch was, zou men er om kunnen lachen.

Dan sprak ik er nog niet van dat zij als G[ewestelijkJ C[ommandantJ de wapens
inpikken die op onze afwerpterreinen komen, waarvoor mijn jongens het risico
lopen. En ik kan niets doen, want Delta C is immers de commandant?

Men krijgt nu deze figuur: RVV en KP commanderen ieder hun eigen
onderdelen, die echter ook weer ondergeschikt zijn aan de eenhoofdige leiding.
Hoe kan dit? Antwoord: het kan niet! Zeker niet, als de eenhoofdige leiding dan
bovendien nog een Ol.r-man is. En natuurlijk is hij dat meestal. Hij is de man
met militaire kennis, hij heeft de sterren en balken. Dat hij niets, letterlijk niets
weet van maquis-werk, dat de waarde van zijn militaire kennis (ik neem nu
gemakshalve aan dat die aanwezig is) gelijk is aan nul, doet blijkbaar niet terzake.
Deze mensen hebben niets geleerd en niets vergeten ... Deze mensen denken
in militaire termen. Ocharme! Zie deze ondervoede, ongetrainde, niet wapen-

I Wie weet het?
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