
KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

vaste mensen zonder vuurervaring optreden tegen geregelde troepen. Resultaat:
slachting. Van onze mensen dan, wel te verstaan. Nuttig effect: nihil.

... Geef mij mijn kleine, maar uitgezochte KP, stuk voor stuk rnannen met
verzetservaring en ik doe er wonderen mee. Wel te verstaan: op I'naquis-gebied.
Wat ik in de eigen organisatie gedaan heb is: instruerend optreden. Ik u/eet, dat
het straks onmogelijk is voor mij, meer dan algemene bevelen en aanwijzingen
te geven. Ik uieet dat het onmogelijk is, straks een gewest te commanderen als
bijv. Overijssel of welke andere provincie ook. Ik u/eet dat ik bijv. in Rotterdam
niet eens van West naar Zuid kan komen. Ik u/eet dat zelfs de snelste verbinding
altijd vele uren achter de tactische feiten aanhinkt en dat tenslotte slechts de man
ter plaatse die kan beoordelen.

En onder die omstandigheden mijn jongens toe te vertrouwen aan OD-
mensen met siebzigjein-und-siebzig-mentaliteit?' Aan Delta C met idem, idem?

Alleen op uitdrukkelijk en positief bevel van de opperbevelhebber en anders
niet .

. . . Ik heb aan het schrijven van deze brief een nacht opgeofferd, want overdag
heb ik geen tijd.

Ik heb dit niet gedaan omdat ik het zo prettig vond. Ik kom al slaap genoeg
tekort. Wat ik vanje verwacht is dat je, in samenwerking met Piet, alles zult doen
om de prins nauwkeurig in te lichten ... Hoe je het doet kan me niet schelen.
Dat laat ik aan jou over. Wil je gedeelten van deze brief als basis nemen: best.
Wil je hem in zijn geheel aan PB laten lezen, ook al goed ... Doe je best, kerel.
Je dient er een waarlijk Nederlands belang mee. Good luck en tot spoedig
weerziens.'

Daags na het verzenden van deze brief trok van Bijnen opnieuw naar
Amsterdam. Kolonel Koot kon hij niet ontmoeten, wèl diens chef-staf,
kapitein de Boer, aan wie hij zei dat hij een lange brief naar het Zuiden
had gezonden, dat hij wenste dat zijn Gewestelijke Sabotage-Comman-
danten door het Delta-Centrum zouden worden erkend, dat hij zich het
recht voorbehield, zijn Knokploegen aan het gezag van het Centrum te
onttrekken (hij wist dat kolonel Koot nog niet door prins Bernhard in
zijn functie was bevestigd) en dat hij het bevel inzake de beschermings-
taken niet kon aanvaarden. 'Het spreekt natuurlijk vanzelf', schreef hij
aan Gernaat,

'dat het materiaal dat op de afwerpterreinen neerkomt, niet bestemd is voor
OD-attentisten. Eerst worden onze eigen mensen grondig bewapend. De rest
interesseert mij niet ... Laat je door niets en niemand intimideren. Vecht tegen
[de] OD-mentaliteit als een razende Roland. Doe ik ook."

1 Toespeling op de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. a Brief, 18 okt. 1944, van
J. A. van Bijnen aan E. J. Gernaat (LO(LKP, 2 B).
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