
WOHDT VAN BrJNEN 'DELTA-COMMANDANT'?

*

Piet de Beer arriveerde op 20 oktober in Eindhoven. Borghouts gaf van
Bijnens brief naar Brussel door waar de prins zich bevond en kon aldaar
op de z jste samen met de Beer een lang gesprek voeren met de prins,
die in het gezelschap was van majoor van Houten en ritmeester Frowein.
Borghouts bepleitte er, zo berichtte hij aan van Bijnen, 'dat één man
moest worden belast met de leiding van het actieve verzet in Nederland.'
Voor die functie kwamen, betoogde Borghouts, slechts twee personen
in aanmerking: 'Lange Jan' en 'Frank' - de prins moest maar kiezen. 'De
reactie was', aldus Borghouts, 'precies wat ik verwachtte dat ze zou zijn.
Eénparig klonk het uit drie monden: 'Lange Jan nooit'. 'Welnu', heb ik
gezegd, 'dan blijft verder geen keus. Dan moet Frank commandant ofwel
Delta-Commandant worden." ,

De Beer nam de voor van Bijnen bestemde brief van Borghouts mee
naar Engeland, deed daar één oefensprong uit een vliegtuig, werd gedropt
boven bezet gebied en enkele dagen na de bespreking bij de prins had
van Bijnen Borghouts' brief voor zich liggen, kort dus nadat hij kennis
had genomen van de kwetsende aanval op de Knokploegen waartoe
Thijssen in zijn memorandum van 24 oktober was overgegaan. 'Com-
mandant ofwel Delta-Commandant'! Hij zag er tegen op. 'Mijn eerste
reactie', zo schreef hij op 2 november aan Borghouts, 'was: 'is ie nou
helemaal een haartje ... Ik heb geen zorgen genoeg zonder dat?', maar
hij had zijn naaste vrienden in het verzet geraadpleegd, voor en tegen
afgewogen, vertrouwde dat hij ondanks Thijssens aanval goed zou kun-
nen samenwerken met de RVV'ers en was 'tot de conclusie gekomen dat
ik zal moeten accepteren en deze wel zeer zware verantwoordelijkheid
op de schouders nemen als de taak mij opgedragen wordt' - accepteren,
ondanks het feit dat hij zich, zo schreef hij, door al het 'geklets en
gekonkel, geknoei en gedraai' 'zorgelijk en vermoeid' voelde.'

Maar Borghouts was voorbarig geweest.
Sterker nog dan in de voorafgaande weken was de prins in de laatste

week van oktober gaan beseffen dat de verhoudingen aan de top van de
Binnenlandse Strijdkrachten een volslagen warboel dreigden te worden.
Dat de tegenstellingen tussen de OD, de RVV en de LKP bezig waren
zulk een scherpte van te nemen dat, zo leek het, de drie organisaties steeds

I Brief 24 okt. f944, van J. J. F. Broghouts aan J. A. van Bijnen (LO/LKP,
3 F). 2 Brief,2 nov. 1944, van J. A. van Bijnen aan J. J. F. B<;JrghoL1ts(a.v., 4 F).

655


