KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

mandant der Binnenlandse Strijdkrachten de Gewestelijke Commandan-
ten en de Rayon-Verbindingsofficieren onder zijn bevelen had maar dat
er, schrijft van Qjen, ‘daarnaast, daartussen en daardoorheen een tweede
commandant’ was, formeel ondergeschikt aan Koot, ‘doch zelfstandig
beschikkend over diens verbindingsofficieren. Beschouwd van een mili-
tair standpunt uit had men hier te doen met een gedrochtelijk geval.”!

Wat van Bijnen er mee beoogde, was, menen wij, duidelijk: via de
Rayon-Verbindingsofficieren wilde hij het ‘sabotage- en guerrillawerk
in kleiner verband’ uit het geheel van de BS lichten en onder eigen leiding
nemen. De 15de november waarop het Delta-Centrum met de benoe-
ming van de vier Rayon-Verbindingsofficieren accoord ging, was voor
hem een grote dag, ‘de dag van het verzet’, zei hij tegen Hordijk.* Hij
besefte overigens dat het eindeloze moeite zou kosten, te bereiken dat
zijn vier KP’ers, die formeel niet meer waren dan verbindingsofficieren,
greep zouden krijgen op het beleid van de Gewestelijke Commandanten
van de BS en dat zulks zou leiden tot reeksen conflicten en reeksen
discussies waarvan hij, man van de daad, gruwde.

Had hij er de kracht nog voor?

In zijn brief van 2 november aan Borghouts (brief, waarin hij zich
bereid had verklaard, Koot op te volgen) had hij zich ‘zorgelijk en
vermoeid’ genoemd — de vermoeidheid werd er niet minder op. Hij leed
voorts onder de scheiding van zijn gezin, hij had last van zijn maag,
alleen met pervitine hield hij zijn energie op peil maar het gebruik van
dat middel leidde telkens weer tot extra-grote vermoeidheid en kwam
de helderheid van zijn denken en zijn evenwichtigheid niet ten goede.®
Sterker nog evenwel dan de spanning van het illegale werk vrat aan hem,
dunkt ons, het besef dat hij er niet in was geslaagd, zijn Knokploegen
zelfstandig te houden. Dat had een diepe verbittering in hem gewekt
— verbittering tegen kolonel Koot, tegen Six, ook tegen de prins die zich,
zo zag hij het, door partijdige adviseurs had laten bepraten om zijn
benoeming tot opvolger van Koot niet te laten doorgaan.

' Van QOjen: De BS, p. 207. 2 Het Grote Gebod, dl. I, p. 402. > Wij vermelden in
dit verband dat de broer van de grote KP-leider Johannes Post, Marinus Post, die in
het westen des lands een nogal zelfstandig opererende Knokploeg leidde, op 20
oktober in handen van de SD viel doordat hij, die veelvuldig pervitine had gebruikt,
bij een vlucht over de daken na een schietpartij plotseling onder een afdak in slaap
was gevallen — daar werd hij door de SD gevonden; hij werd op 17 november in
Alkmaar als Todeskandidat gefusilleerd.
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