
KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

'met Peter een of ander plan uitwerken; ze hadden een heel fijne fles wijn bij
zich. Ik had een kruik met klare op de kop getikt. Ik zeg: 'Jullie met je gezuip,
breng de wijn naar de kelder, ben je bedonderd. Ik denk er niet aan,jullie moeten
je hersens bij elkaar houden.' Ik kom terug en zeg: 'Drink dan wat goeds' en zet
de kruik op tafel. Hij had een paar borrels op toen Peter naar de keuken kwam
en zei: 'Er is niets met hem te beginnen.' Ik ga naar hem toe en hij waggelde
naar boven en viel als een blok in bed. Ik zeg: 'Kruip er onder, blijf maar liggen.'
Dat was om een uur of vier. Ik ga naar boven om een uur of zes, heb losgemaakt
wat hem kon knellen en om elf uur ga ik naar bed en maak hem even wakker.
Ik zeg: 'Heb je even lekker geslapen?' 'Ja, maar zo kort. Ik kan niet meer.' Ik heb
hem uitgekleed en toen zei hij: 'Alsjeblieft, kind, laat me slapen, het is een
rotboel, dit en dat', en toen kwamen alle verhalen naar buiten.

Nadat hij de hele nacht geslapen had, zou hij 's ochtends mee gaan fletsen.
Toen we ergens gingen zitten, viel hij weer in slaap.' I

Op maandag zat van Bijnen met smart te wachten op nader bericht
van Stoove. Hij hoorde niets. Dat verbaasde hem niet geheel want hij
had de indruk gekregen dat Stoove dicht bij het einde van zijn krachten
was. Maar hoe moest dan de overval op de Willem Hl-kazerne georga-
niseerd worden? Hij besloot 's middags weer naar Apeldoorn te gaan en
Esmeijer, de Rotterdamse KP-commandant, specialist in het organiseren
van overvallen, in zijn auto mee te nemen. Tegen Hordijk zei hij dat zij,
mocht dat nodig zijn, zelf de overval op de kazerne zouden organiseren.
'Ik heb', zei Hordijk aan de Enquêtecommissie, 'Frank persoonlijk ge-
waarschuwd zelf niet mee te gaan, gezien de functie die hij bekleedde
en het werk dat nog verricht moest worden."

In Apeldoorn bleek dat Stoove niet veel had bereikt; deze had weinig
vertrouwen in de overval op de kazerne en van die kazerne was nog niet
eens een situatietekening aanwezig maar alleen een nogal primitieve
kaartschets - van Bijnens 'nijdige reactie' (aldus Het Grote Gebod) was:
'Dan zal ik het zelf wel doen'." Esmeijer en hij besloten te beginnen met
op de volgende dag, dinsdag 28 november, de situatie bij de kazerne
persoonlijk te gaan verkennen. 'Ongetwijfeld', aldus Het Grote Gebod, 'is
dit zelf gaan van Frank een grote fout geweest, welke men alleen
verklaren kan door het grote belang dat hij hechtte aan deze onderneming
die hij in de gegeven omstandigheden zonder persoonlijk ingrijpen
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