
KOOT, THIJSSEN EN VAN BIJNEN

bewerkt in die zin dat zij zich moeite zouden geven, de Goede te
bewegen zijn werk te staken, aangezien, zo betoogde Haubrock, alle
gedropte wapens uiteindelijk toch bij de 'communistische' RVV zouden
belanden. De Goede reageerde, aldus Haubrock, niet op een aan een
contactadres afgegeven briefje van van Duyn - diens koerierster, aan wie
was meegedeeld dat een aantal Todeskandidaten zou worden doodgescho-
ten als zij weigerde, verklaarde zich toen bereid, in Rotterdam naar de
Goede te gaan zoeken, daarmee het risico aanvaardend dat zij door de
KP zou worden geliquideerd als deze haar als een Duitse boodschapster
zou zien. In werkelijkheid werd zij onmiddellijk aan een onderduikadres
geholpen - de KP deed Haubrock weten dat men haar van het leven had
beroofd.

Slot

Wanneer, menen wij, uit dit hoofdstuk één ding duidelijk is geworden,
dan toch wel tot hoe grote, volledig onvoorziene moeilijkheden het
regeringsbesluit van 3 september tot oprichting van de Binnenlandse
Strijdkrachten heeft geleid - óók, hoe moeilijk het voor de op diezelfde
datum benoemde Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, prins
Bernhard, was om, van bezet gebied gescheiden, zijn bevelhebberschap
effectief te maken, d.w.z. beslissingen te nemen en bevelen te geven die
op grondige kennis van zaken berustten en derhalve in bezet gebied
konden worden aanvaard. Is desondanks van het feit dat nu juist de prins
bevelhebber was, een positief effect uitgegaan? Is, algemener nog, het
regeringsbesluit om de Binnenlandse Strijdkrachten op te richten waarin
de OD, de RVV en de LKPdienden op te gaan, achteraf gezien, verstandig
geweest?

Thijssen en van Bijnen hebben de oprichting van de BS in hoge mate
betreurd - het is beiden, illegale werkers par excellence van wie uitermate
belangrijke verzetsimpulsen waren uitgegaan, haast bovenmenselijk

enkele uren later, toen hij kwam opdagen, met zijn koerierster gearresteerd. Die
koerierster was aanwezig geweest toen van Duyn en zijn koerierster werden gearres-
teerd - die laatste twee hadden aangenomen dat de zendpost van de Radiodienst en
de daar ondergebrachte zender van van Duyn onmiddellijk zouden zijn verplaatst.

Van Duyn was de BBO-marconist van wie wij in het vorige hoofdstuk vermeldden
dat hij medio april van Haubrock de kans kreeg, naar het bevrijde Zuiden te crossen.


