
EEN VERSTANDIG REGERINGSBESLUIT?

moeilijk gevallen, hun onderschikking onder het Delta-Centrum en
onder kolonel Koot te aanvaarden - zij hebben dat gedaan met een grote
verbittering; bij Thijssen bereikte deze haar climax toen hij, al had hij
op de vraag van kolonel Koot of hij diens gezag erkende, met 'ja'
geantwoord, op I november door Koot van het commando over de door
hèm opgerichte, door hèm geïnspireerde brigades werd ontheven, en bij
van Bijnen droeg de verbittering er toe bij dat hij persoonlijk een overval
ging voorbereiden van een type dat hij als Landelijk Sabotage-Comman-
dant steeds, en terecht, aan de Knokploegen, aan zijn 'jongens', had
overgelaten. Er steekt in dat alles een grote menselijke tragiek die in
Thijssens geval, dunkt ons, ook te maken heeft gehad met zijn zelfover-
schatting en eigenzinnigheid - eigenschappen die hem, naast andere, in
een eerdere periode gemaakt hadden tot een inspirerende verzetsleider
maar hem in oktober '44 verleidden tot een onbillijke aanval op de
Knokploegen welke in belangrijke mate tot zijn uitschakeling bijdroeg.

Het verdwijnen van Thijssen en van Bijnen heeft aan de activiteit van
de groepen van de RVV en van de Knokploegen schade berokkend.
Beiden hebben het regeringsbesluit tot oprichting van de Binnenlandse
Strijdkrachten onverstandig geacht. Is dat besluit, achteraf gezien, inder-
daad onverstandig geweest?

Aan de beantwoording van die vraag zijn wij nog niet toe; zij komt
pas aan de orde wanneer wij eerst een beeld hebben gegeven van de
vorming en de verrichtingen van de BS.
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