
'SPECIAL FORCES'

Special Air Service (SAS)-detachementen. De jedburgh-teams bestonden
uit drie officieren of onderofficieren die een zender meekregen en zelf-
standig of in contact met 'inheemse' verzetsgroepen de Wehrmacht zoveel
mogelijk schade moesten berokkenen. Dat laatste was ook de taak van
de tot de SAS-brigade behorende detachementen, die elk enkele tien-
tallen militairen telden en jeeps bij zich hadden. Dergelijke SAS-deta-
chementen zouden in Nederland, t.w. in Drente, pas in een laat stadium
worden ingezet - vóórdien waren er wèl al andere SAS-militairen actief,
voorlopers als het ware, van wie wij één reeds vele malen noemden: de
Belg Captain Kirschen (' Captain King') die vlak voor de inzet van de grote
Geallieerde luchtlandingen op de Veluwe was gedropt en daar was
opgevangen door de RVV.'

Gaan wij nu dieper op de BS in, dan is het wenselijk dat wij eerst een
overzicht geven van de feitelijke steun welke zij van de daarbij betrokken
Nederlandse en Geallieerde instanties hebben ontvangen.

Steun van buiten

Steun van buiten betekende voor de BS in de eerste plaats steun uit
Engeland - daar stegen de vliegtuigen van de Britse Royal Air Force op
die wapens, sabotagemiddelen en geheime agenten in bezet gebied
dropten. De voorbereidingen voor dat alles werden in Londen getroffen
door het Bureau Bijzondere Opdrachten (het BBO) van het Nederlandse
departement van oorlog en de Dutch Section van de Britse Special Operations
Executive (SOE). Het BBO werd formeel geleid door generaal-majoor
J. W. van Oorschot, in feite door een uit bezet gebied ontsnapte Haagse

, De bedoeling was dat de militairen van dejedburgh- en SAS-teams, in tegenstelling
tot de 'gewone' geheime agenten, steeds in uniform zouden opereren opdat zij, als
zij in Duitse handen zouden vallen, zich op hun militaire status zouden kunnen
beroepen en als krijgsgevangenen zouden gelden. Inderdaad, iemand als Kirschen kon,
als hij op zijn onderduikadres werkzaam was (eerst bij Scherpenzeel, toen bij Lunteren,
tenslotte in Maarn), in uniform zijn maar dat was hem, wanneer hij dat adres verliet,
uiteraard onmogelijk. Het voorschrift om steeds in uniform te zijn had in dun bevolkte
streken van Frankrijk zin gehad (in veel gevallen waren er overigens militairen van
de jedburgh-teams en SAS-detachementen na hun arrestatie door de Duitsers dood-
geschoten) maar kon in het dichtbevolkte Nederland slechts zelden worden opgevolgd,
eigenlijk alleen door de marconisten die niet buiten hun onderduikadres behoefden
te komen.


