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chef-staf de Boer en zijn sous-chef-staf Wittert van Hoogland fungeer-
den tenslotte het bureau van de commandant, het bureau operaties en het
bureau organisatie; daarnaast waren er aparte bureaus voor de militaire
inlichtingendienst en voor het ontvangen en doorgeven van berichten
en aparte secties voor de geneeskundige dienst, voor de bewapening (de
sectie van Gerben Wagenaar), voor genie-aangelegenheden (de sectie van
majoor Kok), voor financiële zaken (de verbinding met het NSF was van
essentiële betekenis), voor de telefoondienst (de sectie van Carels en
Rutgers van der Loeff) en voor juridische zaken (aanvankelijk de sectie
van Caljé, later die van de Leidse hoogleraar in het strafrecht rnr. J. M.
van Bemmelen). Vier van die secties: geneeskundige dienst, genie-
aangelegenheden, telefoondienst en juridische zaken vielen samen met
de desbetreffende secties van het OD-hoofdkwartier - op die vier ge-
bieden nam Koot eenvoudig over wat Six had voorbereid. Naast dat alles
kon Koot de hulp inroepen van een recherche-apparaat dat enerzijds
samenwerkte met de chef van de recherche van de Amsterdamse politie,
commissaris H. Voordewind, anderzijds met het recherche-apparaat van
de LKP (wij noemden dat al in hoofdstuk 6) en met een speciale sectie
van de LO in Amsterdam welke zich moeite gaf, de namen en adressen
te noteren van alle 'foute' elementen die na de bevrijding moesten
worden gearresteerd.

Met Londen stond Koot in verbinding via de geheime agent Biallos-
terski die evenwel in februari '45 in Noord-Holland in een gevecht met
de Landwacht zwaar gewond werd en kort nadien stierf in de Cellenba-
rakken te Scheveningen.' Daarnaast kon hij voor zijn verbinding met het

1 Biallosterski was, gelijk eerder vermeld, begin september '44 gedropt om in Noord-
Holland de wapendroppings ten behoeve van de RVV te regelen en was toen, zonder
dat hij dat had kunnen voorzien, als het ware op een hoger niveau komen te werken,
nl. als verbindingsagent eerst van de Top-Driehoek en daarna van kolonel Koot en
het Delta-Centrum - een niveau evenwel waarop hij bij uitstek werd geconfronteerd
met de tegenstellingen in de illegaliteit. Die stelden hem bitter teleur. Niet minder
stelde het hem teleur dat hij in zijn illegale werk personen ontmoette die, niet wetend
dat hij van Joodse afkomst was, zich in zijn aanwezigheid antisemietisch uitlieten.
'Hij was', aldus Het Grote Gebod, 'een man van grote talenten en een uitzonderlijke
moed.' 'Ik ben bij het dodenregiment', placht hij te zeggen. 'Dat overleeft niemand."
(Het Grote Gebod, dl. II, p. 42I)

Begin februari '45 moest hij naar de streek tussen Alkmaar en Hoorn reizen om
daar in te grijpen in een akelige ruzie tussen de commandant van de afwerpterreinen
in Noord-Holland en de door deze ontslagen commandant van een bepaald afwerp-
terrein. Van die gelegenheid maakte hij gebruik voor een bespreking met enkele artsen
die hij wilde aantrekken om bij eventuele ongelukken tijdens de droppings bij de
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