
KOLONEL KOOTS GEBREKKIGE VERBINDINGEN

BI in Eindhoven (en via dat bureau met het hoofdkwartier van prins
Bernhard) gebruik maken van de binnenlandse zenders van de OD, van
welke evenwel de meeste, gelijk eerder vermeld, in januari-februari
werden uitgepeild en opgerold. Een tijdlang stelde dat zendernet hem
ook in staat, zijn gewestelijke commandanten te bereiken. Met hen was
evenwelook contact mogelijk via de clandestiene telefoonverbindingen
van de CID en van de OD. Voor schriftelijke contacten met die gewes-
telijke commandanten en met anderen, o.m. met Thijssen en van Bijnen
in Rotterdam, maakte Koot vooral gebruik van de vaste koeriersdiensten
van RR. Met dat al: volledig bevredigend werkten al die verbindingen
niet; men was er nooit zeker van dat bepaalde mededelingen of bepaalde
stukken tijdig de personen zouden bereiken voor wie ze bestemd waren
- ze verdwenen in een soort schemer en men moest maar afwachten wat
nadien gebeurde, speciaalook of gegeven bevelen inderdaad werden
opgevolgd. Doeltreffende controle daarop was niet mogelijk, elk ingrij-
pen steeds bijzonder moeilijk; dat laatste ook daarom omdat Koot uit
veiligheidsoverwegingen persoonlijk contact met de gewestelijke com-
mandanten van de BS uit de weg moest gaan. Die regel doorbrak hij
slechts één keer: in maart '45, toen hij, z.g. als hoofdambtenaar van de
Centrale Crisis-Controle-Dienst, per auto een rondreis maakte door de
noordelijke en oostelijke provincies teneinde enkele gewestelijke com-
mandanten-Strijdend Gedeelte van de BS te spreken en zelf een indruk
te krijgen van hetgeen de BS in die delen des lands waard waren. Het

hand te zijn. Hij reed naar Amsterdam terug in een auto waarin zich ook drie artsen
bevonden en een fabrikant die ten behoeve van de wapentransporten schuiten met
dubbele bodems ter beschikking had gesteld. Het gezelschap werd door Landwachters
aangehouden en overgebracht naar Obdam, nadat ontdekt was dat Biallosterski vlie-
gerlaarzen droeg en dat zich onder de motorkap papieren bevonden met de namen
van illegale werkers uit Obdam. Aldaar werden Biallosterski en de vier anderen het
gemeentehuis binnengevoerd waar twee Landwachters hen bleven bewaken. Biallo-
sterski, aldus Het Grote Gebod, 'offerde zich op om de anderen een kans te geven.' (a.v.)
Hij fluisterde dat hij de twee Landwachters zou bespringen en deed zulks. Er ontstond
een gevecht waarbij hij zelf een kogel in de longen kreeg - de andere vier maakten
gebruik van de verwarring en ontkwamen. Volgens de SD'er Haubrock werd Bial-
losterski toen naar de Duitse afdeling van het Wilhelmina-gasthuis te Amsterdam
overgebracht waar de kogeloperatief werd verwijderd. De SD liet hem nadien in een
extra zwaar bewaakt transport naar de Cellenbarakken te Scheveningen overbrengen;
hij is daar op 25 of 26 februari overleden, volgens Het Grote Gebod door 'verwaarlozing
van zijn verwondingen.' (a.v.)

Na Biallosterski's arrestatie werd zijn werk niet door een andere BBO-agent
voortgezet maar door een van zijn naaste medewerkers in bezet gebied, de kinderarts
dr. G. M. H. Veeneklaas.


