
DE BINNENLANDSE STRIJDKRACHTEN

was een riskante tocht (Koot wist dat de SD een signalement van hem
bezat en herkenning was, doordat hij duidelijk van gemengd Neder-
lands-Chinese afkomst was, niet moeilijk) en hij leverde niets op: van
Amsterdam uit was de zaak zo goed mogelijk voorbereid maar in de
betrekkelijk korte tijd die beschikbaar was, kon Koot in vrijwel geen der
BS-gewesten tot de commandant-Strijdend Gedeelte doordringen.

Dat feit onderstreept dat de bestaande verbindingen, zij mochten dan
over het algemeen goed functioneren, toch niet voldoende waren om op
korte termijn ontmoetingen te arrangeren. Geen wonder! De Comman-
dant van de Binnenlandse Strijdkrachten en al zijn gewestelijke com-
mandanten waren opgejaagde illegale werkers die veelvuldig hun werk-
en soms ook hun onderduikadres moesten wijzigen en voortdurend
nieuwe'sluizen' moesten bedenken en aanbrengen teneinde te voorko-
men dat de SD door arrestaties in lagere regionen tot hen zou kunnen
doordringen.

*

Koot zag voor de BS taken tijdens de bezetting, tijdens de bevrijding en
na de bevrijding. Tijdens de bezetting moesten de BS sabotage bedrijven,
daarbij vooral het Duitse vervoersysteem ontwrichten en in het algemeen
de bezetter zoveel mogelijk afbreuk doen, tijdens de bevrijding dienden
zij steun te bieden aan de Geallieerde strijdkrachten en na de bevrijding
moesten zij het Militair Gezag terzijde staan bij de handhaving van orde
en rust.

De richtlijnen die Koot voor al deze taken liet uitgaan, werden
gekenmerkt door voorzichtigheid. Hij trachtte, om te beginnen, de
omvang van de BS te beperken. Hij wist dat de drie oorspronkelijke
componenten: de OD, de RVV en de LKP" van begin september af

I Nadat in Londen op 3 september de oprichting van de uit vrijwilligers bestaande
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten was bekendgemaakt, bepaalde een Konink-
lijk Besluit twee dagen later o.m.: 'Alle vrijwilligers, aangewezen door de, door Onze
minister van oorlog erkende verzetsorganisaties, worden beschouwd als militairen in
de zin der wet en te behoren tot de Koninklijke Landmacht.' 'Erkend' werden
vervolgens, maar pas op 18 november '44 en in een brief van minister van Lidth aan
prins Bernhard, drie 'verzetsorganisaties': de OD, de RVV en de LKP. De Enquête-
commissie constateerde dat deze erkenning 'op nogal informele wijze is geschied.'
(Enq., dJ. VII a, p. 322).
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