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gevangenen, 'omdat men met hen geen weg weet' - enkele gevallen van
dien aard hadden zich voorgedaan.

Met dit alles deed kolonel Koot zijn best, algemene verwildering te
voorkomen, en streefde hij er naar, de bezetter zo weinig mogelijk
aanleiding te geven tot het nemen van wraak. Hij wist dat op daden van
spoorwegsabotage steeds represailles volgden: dat dan vaak huizen in
brand werden gestoken en in de regelook Todeskandidaten werden gefu-
silleerd. Hij ried aan de sabotage, zo enigszins mogelijk, aldus in te kleden
dat de Duitsers in het onzekere zouden blijven of het gebeurde wellicht
te wijten was aan een actie van Geallieerde parachutisten of aan een
ongeval of aan nalatigheid aan Duitse kant. Maar die sabotage moest
doorgaan. Zijn standpunt was dat, hoe betreurenswaardig het ook was
dat uitnemende illegale werkers als Todeskandidaten werden doodgescho-
ten, toch de overtuiging dat men reëel afbreuk deed aan de Wehrmacht,
moest prevaleren. Trouwens, wie alle represailles wilde voorkomen,
diende volledig passief te blijven en die passiviteit kon niet alleen niet
voorgeschreven worden, maar zij zou ook in strijd zijn met wat door
hem, door alle illegale werkers en door grote delen van de publieke
opinie als een nationaal belang werd gezien: dat de bevolking van bezet
Nederland een eigen bijdrage zou leveren tot het verdrijven van de
gehate bezetter.

Die bijdrage zou, kolonel Koot besefte het, in de fase waarin de
Geallieerde bevrijders benoorden de grote rivieren zouden doordringen,
slechts bescheiden kunnen zijn.

'De geringe sterkte van de BS' (dat sloot de bewapening in - alle zware
wapens ontbraken), 'de geringe geoefendheid en de slechte voeding
maakten', verklaarde hij later aan de Enquêtecommissie, 'dat de BS ten
hoogste in compagniesverband' (een eenheid van een tweehonderd man)

'zouden kunnen optreden en niet in groter verband. Deze omstandigheden
hebben de BS eigenlijk gestempeld tot hulptroepen voor guerrillahandelingen
in stede van troepen voor grote gevechten. Dat is van het begin af ook mijn opzet
geweest. Ik heb mij altijd verzet tegen die commandanten die probeerden er grote
eenheden van te vormen. Ik heb altijd gezegd: ik speel liever de rol van een
zwerm giftige malariamuskieten dan van een solitaire olifant.'!

Dat was reëel gezien. Hoe de BS zich op die 'guerrillahandelingen'
zijn gaan voorbereiden, zullen wij in dit hoofdstuk nog uiteenzetten.

! Getuige H. Koot, Enq., dl. V c, p. 304.


