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OD daarentegen was niet volgens de elf provincies ingedeeld maar in
negentien gewesten - in die gewesten fungeerden commandanten, allen
met een eigen staf. Six wees daar op en Koot nam vervolgens de
Ofr-indeling over - een feit dat belangrijke eonsequenties kon hebben,
immers: er zou uit kunnen voortvloeien dat gezagsdragers van de OD
min of meer automatisch gezagsdragers werden van de BS.Six beschouw-
de dat als de natuurlijkste zaak van de wereld. Los nog van de taken die
de gewestelijke commandanten van de BS na de bevrijding zouden
moeten verrichten (taken waaromtrent zij van het OD-hoofdkwartier
een uitvoerige voorlichting hadden ontvangen), waren zij, meende hij,
in beginsel bij uitstek geschikt om de militaire operaties te leiden welke
men bij de nadering der Geallieerde legers zou kunnen uitvoeren: hij
had immers voor de functie van gewestelijk OD-commandant officieren
uitgekozen van zo hoog mogelijke rang, ervaren militairen dus.

Maar zo eenvoudig ging het niet: de weerstand in RVV- en KP-
kringen tegen de OD was zo groot dat de benoeming van de gewestelijke
BS-commandanten tot tal van moeilijkheden leidde (wat Amsterdam
betrof, beschreven wij die al) - wij komen er in de volgende paragraaf
op terug.

Intussen vormde de benoeming van die gewestelijke commandanten
bij lange na niet het enige probleem waarmee Koot te worstelen had.
Van Thijssen en van van Bijnen ondervond hij aanvankelijk slechts
tegenwerking; Thijssen moest hij afzetten en van Bijnen nam pas in
november zijn plaats in het Delta-Centrum in. Dan waren er de moei-
lijkheden met prins Bernhard. Nauwelijks had deze Koot in zijn functie
bevestigd of hij greep in de gang van zaken in door te bepalen dat boven
de gewestelijke BS-commandanten geen Rayon-Commandanten moch-
ten worden benoemd en Koots besluit om Thijssen zijn commando-
bevoegdheid te ontnemen, werd door de prins ongedaan gemaakt -
verdere daaruit voortvloeiende moeilijkheden werden slechts door
Thijssens arrestatie (door de SD) voorkomen. Vooral in de maanden
oktober en november heeft Koot zich herhaaldelijk afgevraagd of de
uitoefening van zijn functie wel voldoende zin had. Hij had in die tijd
het gevoel dat hij volslagen in de lucht hing, ja hij betwijfelde of wat
hij van Amsterdam uit trachtte te organiseren, van enig belang was voor
de Geallieerde oorlogvoering.

Pas eind november ging hij daar, en nu definitief, anders over denken.
Hij had er enige tijd tevoren via Biallosterski op aangedrongen dat de

Aussenstelle van de SD te Amsterdam door de RAF zou worden aange-
vallen en het daarbij wenselijk genoemd dat die aanval in verband met


