
KOLONEL KOOTS MOEILIJKE POSITIE

het feit dat er enkele scholen in de nabijheid lagen, na vier uur 's middags
of op een zondag zou worden uitgevoerd - inderdaad, het kwam tot die
aanval (wij komen er nog op terug) en deze vond op een zondag plaats,
nl. op 26 november. Dit bombardement was voor Koot, zo schreef ons
in '70 een van zijn toenmalige secretaresses, 'de bevestiging dat Londen
niet meer doof was voor zijn suggesties en hem als commandant wer-
kelijk inschakelde ... Het effect op het zelfvertrouwen en de moed om
onder de moeilijkste omstandigheden door te zetten ... , is haast niet
onder woorden te brengen.'!

Hij hield vol. Van veel belang was daarbij dat er binnen zijn staf
harmonie heerste, en dat hij zich zeker wist van de steun van het College
van Vertrouwensmannen en van de Contact-Commissie der Illegaliteit
met welke hij, zoals bleek, o.m. bij het tegengaan van de Liese-Aktion
nauw samenwerkte.' Wel stond die commissie (hij had er eind februari
een lange bespreking mee) kritisch tegenover doen en laten van de BS,
maar tegen die kritiek, welke hij in sommige opzichten deelde, was hij
wel bestand. Met dat al bleef hij beseffen dat hij op de BS, waarvoor hij
formeel de volle verantwoordelijkheid droeg, maar ten halve greep had.
Het pijnlijkst bleek dat uit het feit dat hij tot het einde toe geen overzicht
had van wat in de verschillende gewesten aan gedropte wapens aanwezig
was. Ja, keer op keer gafhij wel bevel dat de gewestelijke commandanten
hem een nauwkeurige opgave zouden sturen, maar 'in feite', aldus na de
bevrijding zijn chef-staf de Boer, 'werden van enkele gewesten deze
gegevens nimmer ontvangen."

Algemener, en weer zijn chef-staf:

'Het niet of onvoldoende opvolgen door verschillende ondercommandanten
van de gegeven bevelen was wel een der ergste euvels die door de gehele periode
tot aan de bevrijding bleven bestaan. Daarbij kwam de onzekerheid omtrent het

1 Brief, 7 nov. 1970, van M. R. Tuininga-Boissevain. 2 Vóór de capitulatie-onder-
handelingen deed de enige botsing tussen Koot en de illegaliteit zich voor in het
begin van '45 toen Koot zijn contact met de illegale pers bleek te hebben overgedragen
aan jhr. R. Groeninx van Zoelen die hij kende uit '41 toen zij hadden samengewerkt
in het kader van de Nederlandse Unie. Contact met Groeninx, 'van wie', zo vertelde
Jan Meijer aan de Enquêtecommissie, 'uit het verleden bepaalde edelfascistische en
antisemietische uitingen bekend wareri' (Enq., dl. VII c, p. 289), werd o.m. door Het
Parool en Vrij Nederland geweigerd - Koot liet hem toen vallen. Op verzoek van de
Contact-Commissie der Illegaliteit richtte Koot voorts begin april een instructie tot
de gewestelijke commandanten waarin hen verboden werd, zich tijdens en na de
bevrijding met persaangelegenheden bezig te houden. 3 M. de Boer, 'Verslag.
BS' p. 17.
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